ŞIRNAK OCAĞI, 
© KÖMÜR AĞALARININ ELİNDE 


PAZARTESİ 


14 


OCAK 1980 


Kuruluş yh: 1921 500 KURUŞ 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


ÜLKELERİN İŞÇİLERİ , BİRLEŞİN! 


BM GENEL KURULU ÜYELERİNİN ÜÇTE İKİSİ LEHTE OY VERİRSE, SOVYETLERE YAPTIRIM UYGULANABİLECEK 


BM'nin Afganistan konusunda karar eniyor 


Kadri Kaplan: 
(Tabii Senatör) 


"Ne maksatla olursa olsun, bir memleketin işgali doğru değil. Ne gerekçeyle olursa olsun, işgal coğru değil. Belki despotları ortadan kaldırmak için doğru olabilir, ama uluslararası hukuk açısından bakıldığı zaman bu tür hareketler doğru değildir." 


General öğün: «Sovyetler, Çarlık Rusyasının yayılmacılığını 


bugün de uyguluyor» 


Ali Nejat ölçen: 


(CHP İstanbul Milletvekili) 


“Dünya harışını tehdit eden her tavıra, her eyleme karşıyız. 
Her ulus kendi kaderini kendisi tayin etmelidir." 


: 
Mucip Ataklı: 
(Tabii Senatör) 

"Afganistan işgali tasvip edilmeyecek bir olay. Hiç bir devletin diğer bir devletin iç işlerine karışması asla kabul edilemez Tasvip etmiyorum. Devlet olarak bu tür olayların devamlı olarak karşısında olmalıyız." 


ANKARA (ÖZEL 
Sovyetler Birliği'nde u zun yıllar Askeri Ataşelik görevi yapan General 


Musa Öğün, Afganistan işgalinden sonra Rusya hakkındaki görüşlerini a- 


Selahattin özgür: 


Tutuklu yakınlarını kurtarmak için Kabil Hapishanesi ana kapısına hücum eden 


Afganlılar 


ke iilii í 


bölgelerindeki durumu görüşecekler 


Ankara'da 
& Milli Güvenlik Kurulu da haftaya salı günü toplanıyor 


ANKARA(ÖZEL) 

AŞBAKAN Süleyman Demirel'in çağrısı üzerine, bütün Sıkıyönetim komutanları, bugün Ankara'da tuplanıyor. Toplantıda Sıkıyö netim bölgelerindeki du rum, anarşiye karşı alı nan önlemlerin verdiği sonuçlar, yapılması plan- 


lanan işler, hukuki düzenlemeler bakımından ihtiyaçlar gibi konular 


üzerinde durulacağı bildi rildi. 


Eskiden düzenli olarak. 


yapılan ve "Eşgüdüm toplantısı'' olarak adlandırılan bu toplantılar 


şimdi ihtiyaç duyuldukça, Başbakanın çağrısı" olarak adlandırılıyor 


Anarşi konusunda bu toplantıda varılacak sonuçların gelecek salı günü toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulunda ele alınması ve hükümete tavsiye olarak sunulması bekleniyor 


WET LE) 


TİKP İstanbul İl Kongresi sonun 


da seçilen yeni il yöneticilerini tebrik ede 


n TİKP Genel Başkanı Doğu 


buğday satmayacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


FGANİSTAN'daki Rus işgali dünya kamuoyunu meşgul etmeye devâm ediyor. Konu BM Genel Kurulunda bu akşam tekrar görüşülecek. Öte yandan tahıl üreten ülkeler ABD'nin tahıl ambargosu kararını destekleyeceklerini açıkladılrr. 
x 


** 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Sovyetler Bir- 


Perinçek yaptığı konuşmasında "Türkiye 20. yüzyılın son yirmi yılına güçlü bir devrimci birikimle giriyor, geleceğimiz parlaktır" dedi. 


TiKP Ankara, İstanbul ve İzmir il Kongreleri 


yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

ÜRKİYE İşçi Köy- 

Jü Partisi İstanbul 

İli 1. Olağan Kongresi 

dün çalışmalarını tamam 

layarak yeni İl Yöneticilerini belirledi 

TİKP Merkez Komi 

tesinin hazırladığı Rapor 


Taslağı Kongrenin dünkü oturumunda saat 10,00' 
da tartışılmaya başlandı. 
Delegelerin rapor taslağı hakkındaki eleştiri ve önerilerinden sonra seçimler yapıldı. Bu arada delegelerin verdikleri dört 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


liğ''nin Afganistan ı işgal etmesi konusunu görüş mek üzere bu akşam yeniden toplanarak Bağ lantısız ülkelerin hazırladığı karar tasarısını Oylaması beklenivor 

Genel Kurulun cumartesi geceki oturumun- 
-da söz alansTürkiye Daimi Temsilcisi Orhan Eralp, Sovyet askeri müdahalesi- nin Helsinki Güvenlik ve İşbirliği Anlaşmasına in dirilmiş ciddi. bir darbe olduğunu belirtti 

Büyükelçi Orhan 
Eralp konuşmasında Sovyetler Birliği'nin AF ganistan'ın isteğiyle bu ülkeye askeri müdahalede bulunduğu iddiasının dâ gerçek olmadığını bildir di 


(Devamı sa. 7, sü.2'de) 


Erbakan 67 ilde 
Afganistan” a yardım için 

kampanya açtıklarını açıkladı 


HABER MERKEZİ 
Erbakan, basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin 67 ilinde Afganistan'a yardım için komiteler ` kurduklarını açıkladı. 

Hükümetin Afganistan konusundaķi tutumunu da eleştiren Erbakan bu konuda şöyle konuştu: “Hükümet, Rusya'nın Afganistan'ı işgali karşısında çok zayıf bir kınama ile yetinme yoluna gitmiştir. Kore'ye asker gönderen zihniyet Afganistan'ın işgali karşısında ne yapıyor" dedi. 


Türk-iş Genel 
Başkanı Denizcier 


«Ülkemizi Afganistan örneği işgale götürmek isteyenlerin kirli ağzına 
“özgürlük” sözü 


yakışmaz» 

İŞÇİ SERVİSİ 
EK Gıda-İş Sendikasının Genel Yönetim 
Kurulu toplantısından sonra dün bir açıklama yapan Türk-İş ve Tek Gi- da-İş genel başkanı Denizcier, Türkiye'yi Afganistan benzeri bir işgale sürüklemek isteyenlerin "özgürlük ve Demokrasi" gibi kavramları istismar etmek istediklerini söyledi ve çeşitli işçi sorunlarına değindi. 

Öte yandan Türk- 
Harb İş'in dün Ankara'da başlayan Genel Kurulunda konuşan Türk Harb İş Sendikası genel Başkanı Kenan Durukan da anar; 

(Devamı, Sa. 7, Sü, 8'de) 


rum 


DİĞER TEPKİLER 7. SAYFADA 


e . (Tabii Senatör) > Şaik Rusyası j inn 

Mısır, Sovyet diplomatlarının PE EET, poa iü Rusya yi karsıaştırrak 

itt hale derant a veren bir dav- > le nm A pee 

niş, bir ülkenin iç işlerine eflerini ; erlendiren 

sayısını aza l matla Saki Tasvip edi- görüşlerini 4, sayfamızda © 7J hil .. TAr ülk | S tl lir 2 laz GL Bölgede yayınlıyoruz. 

ü tehlikeli urumlar yaratıyor. 
a l üreticisi u eler, ovye ere Müdahale olarak değerlendiriyo- GENİŞ HABER 


4.SAYFAMIZDA 


İki liderin görüşmesi olumlu karşılandı 


©Görüşmeye ilk tepki Türkeş'ten geldi 


TE 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Adii Tıp Kürsüsü 


İstanbul, 27 (7 (197 


iz) 
Protokol No, : 792/ 1289 


OTOPSİ RAPORU 


Wuriya Çatak Yap 50 


eşi vertebralis Rena seydana geleiş olduğu kanaatini bildirir rapordur. 
sin 


SE arr SAh Dr. dol önayak Aee Grrabpa 1tesi 


Tip v gayın 
Adli e ü Asistanı 


“amı Kürsüsü Üğretie üyesi 


Ce SAYGILLİDA 


ile 8/1/1313 


Prof.Dr. josai Nü Kk i 
Adli Tap #dennesesi v9 TT Aa jan 


ai... aa 
Dr. Hayri Sözen, uzmanlık dalı olmadığı halde ı eşekten düşerek ölen bir kadının cesedine yapılan otopsiyi yönetti ve imzaladı. Yasalara aykırı olarak verilen bu raporu onaylayan Adli Tıp Kurumu Başkanı Şemsi Gök. 


Adli Tıpta otopsi raporlarını imzalayan doktor da baytar çıktı 


© Belgesini yayınladığımız, eşekten düşerek ölen bir kadınla ilgili otopsi raporunu imzalayan Dr. Hayri Sözen, veteriner okulu mezunu 


e Adli Tıpta raporlara imza atmak için Gök'ün yakını olmanız yeterli. Konunun uzmanı olmaanıza ise bir kılıf bulunuyor KEMAL ÖZDEN 


H AKKINDAKİ çeşitli yetki suistimali xl 5 

© Kurum Başkanı Gök, i ve yolsuzluklarını ortaya çıkardı. 
sekreterini de 


ğımız Adli Tıp Başkanı Şemsi Gök'ün ofotokopi uzmanı 


navladığı bir raporu veren doktorun da baytar olduğu ortaya çıktı. 

gösterip çıkar 

sağlamıştı 


13 Temmuz 1978 tarihinde eşekten 
düşerok yaranın ve daha sonra kaldırıldığı hastanede ölen Nuriye Çatık'ın cesedinin Adli Tıp Otopsi raporunu Hayri Sözen 

(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


© TKP de iki partinin 


biraraya gelmesine karşı 


çıkıyor 


HABER MERKEZİ 


B AŞBAKAN Demirel ile CHP Genel Başkanı Eceyit'in, uzun süre sonra biraraya gelerek önemli sorunlar hakkında üç saat süre ile görüşmeleri, siyasi çevrelerce olumlu karşılandı. Görüşmeye ilk tepki ise MHP Genel Başkanı Türkeş'ten geldi. TKP ve yayın organları da uzun süredir liderlerin diyaloğuna karşı 


çıkıyor. 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit arasında önceki gün Ecevit" in Meclisteki çalışma odasında yapılan üç saatlik görüşme sonucu, iki büyük partinin birbirlerine doğru o- 


lumlu yaklaşımlar 
Ankara siyasi 

Komutanların Cumhurbaşkanı (o Korutürk'e verdikleri "Uyarı mektu- bu" ve daha sonraki günlerde yapılan tartışmalar- da birbirlerini suçlamaya devam eden iki lider, Çankaya Köşkü çevresindeki yoğun görüşmelerden sonra biraraya geldiler. İki liderin görüşme- den sonra yaptıkları açıklamada hiçbir suçlama- nın yer almaması,işbirliği konusunda önemli bir gelişmenin göstergesi oldu. 

Ecevit ve Demirel, 3 
saat süren görüşmeleri boyunca ülkenin iç durumu, ekonomik akıntılar, arışi ve bölgedeki son ge .işmeler üzerinde dur- 


Gülcügil, 
"ülkemiz yalnız iç tehlikelerle değil, dış tehlikelerle karşı karşıyadır” 
dedi 


ANKARA (ÖZEL) 
İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, dün TBMM 
Bütçe karma Plan Komisyonunda görüşülen bakanlık bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 'yasama hakkının tehdit altında bulunduğu bir ül kede, diğer demokratik hak ve hürriyetlerden söz edilemez' dedi. 
Türkiye'de şiddet olaylarının 'milletin bütünlüğünü endiyeşe düşürecek boyutlara ulaştığını belirten Gülcügil. vurdu- 


(Devamı, ða. 7, Sü, 8'de) 


çevrelerinde bahar 


içinde olduklarını açıklamaları 


havası yarattı 


önlemler paketi 


konusunda 
CHP'de farklı tutum var 


ANKARA (ÖZEL) 
ARTİLERİN 
P önlem paketi konusunda ortak bir görüş için bir kamis yon oluşturmalarının sevindirici olduğunu belirten CHP Ankara Senatörü Uğur Alacakaptan, "Biz muhalefetimizi yaparız, kimin oyu fazla ise onun getirdiği metin yasallaşmış olur. Anlaşma . sağlayamadı ğımız konularda varlığımızı hissettirecegiz. Engelleme yapmayacağız"' dedi. 
Alacakaptan'ın önlemler paketi konusunda görüşlerini açık ladığı haftalık Yankı dergisinde aynı konuda görüşlerini açıklayan CHP sol kanadın- dan Zonguldak Millet vekili Kemal Anadol, 
Millet Meclisinde önlemler paketine karşı çıkarken grup kararına aykırı hareket etmediklerini savundu ve ''Çabalarımızı bugün de yarın da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. 


Öte yandan, AP 
Millet Meclisi Grup Başkanvekili Oğuz 


Aygün, AP ile CHP' 
nin anlaşamadıkları 
(Devamı sa,7 , sü.6'da) 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SUÇLU KİTAPLARI.. 


YGARLIĞIN yayıl- 


` 


Anlamadığına, bilmediğine düşman kesilmek de Bab-ı Ali esnafının eski bir alışkanlığıdır. 
Bertold Brecht” in yapıtlarını yayınlayan “Struga Şiir Geceleri” ne yazar, ozan gönderen bir gazetenin George Politzer’ in kitabını suçlaması, suç aracı olarak sergilemesi hangi anlayış ortamında olduğunun açık seçik kanıtıdır 


Geçtiğimiz Kg 
Hafta / 


İlişkilerde yeni boyutlar 


İki büyük olayın, dışta Afganistan işgalinin, içte komutanların uyarı mektubunun yankıları siyasi hayatı oldukça hareketlendirdi geçen hafta. Bir yanda Türkiye'nin Batı ile ilişkileri öte yandan 


içten geldiği gibi 
NİMET ARZIK | 


aaa 


NATO'ya 


bir baş mütercim atanıyor 


Aylardan nisandı. 

İzmir'de, NATO Karargahının baş mütercimi emekliye ayrılmıştı. 
Fransızca ve İngilizce bilmeliydi herhalde yeni seçilecek olan. Yoksa bir Fransızca, bir İngilizce mütercimi miydi ayrı ayrı?... Tam sökemedik. 

Yüzden fazla aday başvurdu sınava. İki bin dolardı ücret: Yüzbin liraya yakın, hem de net. 

Amerikalılar ödeyeceklerdi, başka kim öder böyle meblağı? 

ilk elemede, onüç kişi kaldı, yanşti. 

Dördü öz özünü yok etti. Bunlar, dürüst kişilerdi, Genel Kurmaydan gelmişlerdi. Üçüne sınav, yazılıda güç gelmişti, dördüncüsü, yazıyı atlatmış, kendiliğinden sözlüye yanaşmamıştı. 

Demek ki, dokuz kişi kalmıştı. 


karı kocaydılar. Birinin İngilizcesi fevkaladeydi, öbürünün Fransızçası. 

Notları da doksana yakındı. Görünüşleri de son derece uygardı. 

Hava aldılar. 

Belki onlardan iyi başarmış olan yardı... Ben onun sınav kâğıdını görmek istiyorum... 

Anlatılan şu: Sınav kazanan seksenbeş bin kaymeye girmiş. Eşiyse, kırkiki bin kaymeye angaje olmuş. 

—Peki ne demek istiyorsun?... 

— Amerikalılar, işlerine yarar adam alırlar demek istiyorum... Onun için, O iki tanıdığımdan iyi dil bilenlerin, smav kâğıtlarını görmek? 
istiyorum. 

— Niye ki?... 

— Çünkü, şunu anlattılar: Ne dereceye kadar doğru bilemem. 

O sınav kâğıtlarını, sınavı yitiren bir kişi görmek istemiş. Yanıt verilmemiş... Biçimsel bir yanıt bile... 

İkincisi, bu kadar iyi dil bilenleri, bir dil akademisi kurup oraya alacağım... 

Sınav kâğıdını görmek isterim... 
Bu benim vatandaş hakkım!... 

Görmek is-te-rim! 


Diline ne dökülmüş 


O gençliğin meydan okur ve soğuk haliyle anlatıyordu ama, içinde fırtmalar koptuğundan emindim. 

Niçin gözaltına alınmışsa, dokuz gün gözaltında kalmıştı. 

Anlattığı, kaçıncı şubede olmuştu bilemem: 

Feride Kalpakkaya adında (şimdi evlidir adı değişmiştir ama o adı ni ansıyabiliyor... Öldürülen Kalpakkaya'nın kız kardeşi), dili başka türlü yaraymış. Hâlâ: tam tamına iyi olmamışmış... 

— Bizi sorguya çektiklerinde, asit döktüler, dedi, asit sert. Asit sanmam... Birkaç güre, iyi olmaz asit... Ben bile bunu biliyorum. 

Kaynar, çay dökmek bile yeter açık ağıza... 

—Aziz Nimet Arzık.., bu konulardan bıkmadın mı?... Sarılık olmuştur vesselam... Sarılık açmıştır ağzında bu yaraları... 

Yaaa... ranzaya çarpanların sırtlarında bir zamanlar gördüğümüz çürükler gibi bunlar da sarılık yaralarıdır herhalde! 

Aynı soğuklukla, neşter vurur gibi, genç kız anlatmaya devam ediyordu: 

— İki lise öğrencisinin de, isimle- 


rini bilmiyorum, kanamaları durmamıştı. Rahimlerine elektrik vermişlerdi... 

Benden anlatması... 

Doğruluğunu, yanlışlığını inceleme, görevlilerin... 

— Aziz kardeşim... böyle usturupsuz işkence kimse yapmaz... Bu kadar kör, kör parmağım gözüne... 

— İşte bende onun için, incelensin diyorum... başka dediğim yok... 
Benim dilimde de, gerçi, asit falar dökülmedi ama bol tüy bitti". 

İn-ce-len-sin! 


Yeni atamalar 

Yeni atamaların ;oğunu iyi karşıladık... Çoğunu da, değil! 

Örneğin, İçişlerine Durmuş Yalçın'ın atanmasına sevindim. 

Nitelikleri olan insandır, çok çabuk çevresine inanırsa da... Valiyken tanıdım, biliyorum; Dostumdur. 

TRT'nin başma Doğan Kasaroğlu'nun getirilmesine de bayram ettik. Taş devrine dönmeyecek TRT onunla dedik ya!... 

Sonra, mumya gibi bir genel müdür değildir, insanın derdini duyan adamdır. 

Turizm müşteşarlığna da Weismüller Kemal Baytaç'ın gelmesi beni memnun etti. Oda vermemişler- di. Odasını kilitlemişlerdi, devri Şairânede! Her devirde böyle şeyler yapılır ve yazık ki yapılır... 

Şimdi, onu birkaç ay önce selâm vermeye çekinenler, "asil mücedelenizde, sizinle beraberdik" diyorlar ve yerlere dek vuruyorlar, keresteden alınlarını çatlatırcasına! 

Basın Yayındaki Cemil Ünlütürke de diyeceğim yok... 

Sevinç çığlıkları atmamakla beraber, hatta ve de hatta, Anadolu Ajansına, Atilla Onuk'a da sözüm yok, onu ben seçmedim... 

Bültenler zaten fantezist çıkıyordu... değişecek birşey yok!... 

Eski iktidarın yerleştirdiklerinin Ajansta azıcık çekeceği var gibi... 
Üzülüyorum diyemem. Üzülecek, başka konu çooook!... 

Ama, birinci şubenin başına, Kemal Parlak getiriliyormuş.... 

İşte ona, sesim ne kadar çıkıyor- sa, "hayır, hayır, hayır" diyorum... 

— Neden ki?... 

—Çünkü,,, perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir... Ve benim belleğim yerinde şükür. Ben, gerginlik doğuracak isimleri sevmiyorum.. 

Başbaşada, Sayın Durmuş Yalçın'a içimi dökeceğim... Seller gibi! 

Sahi, neden beni hiç aramıyer?... 

— Sana sormuyorlar ki, at. 
lar ki, atamalarda parlak fikirlerini almıyorlar ki... 

— Alsalar fena olmaz,., Ben yaşamın kaynağında yaşıyorum. Bürokrat masasının ardında, dört duvar arasında kapalı değil... 

Ben bundan yıllar önce, Hacettepe'de, seksenbeş numaral? odada, yatan çocuklar gördüm... 

Ben, olaylı günlerde, üniversite kapılarındaydım... Üniversite yöneticileri, ortalardan toz olduklarında, kapılarına nöbetçi diker. 

Öyle değil mi Gönül daksal? öyk değil mi Jülide Gülizar, Öyle degil mi Sevim San ve bütün yürekli analar... 

Onun için atamalar azcık bana sorulsa...he ya!... içte fena olmaz! 


SOLDAN SAĞA: 1) Tanınmış öykücülerimizden Muzaffer Hacıhasanoğlu' 
nun yeni yayınlanan öykü kitabının adırEzme (besin). 2) Bir erkek adı-Pullu ve kılçıklı, küçük bir balık. 3) Eski dilde su-Şans dileme belirten bir balıkçı deyimi. 4) Beyi- nin dış dünya ile bağlantasını sağlayan organları- 


yer, konut. 


mu-Litrenin kısa yazılışı, 10) Vü bir madde-Tersi besin. 11) 'Deri' 


mız-Tersi arınmış-Eşek sesi. 5) Ermenistan'ın başkenti-Açıklama. 6) Pişmanlık (eski dil)-İskambilde kız. 7) İçinde mısra tekrarı olan (şarkı). 8) Bir besin- Oturulan 


YUK^RIDAN AŞAĞI: 1) Aslında, zaten. 2) Karışık ve içinden çıkılması zor yeraltı yolu, 3) Tersi vilayet-Ses, ünlem. 4) Oldubitti, 5) Bulmaya çalışmak. 6) Duman izi-Tersi sonuna bir harf gelirse boğa güreşlerinin yapıldığı stad. 7) Nağme, melodi-Eksiği olmayan. 8) Yürürlükte olan (eski dil)- Bir harfin okunuşu, 9) Ördek, givercin vs. yavrularının civcivlikten sonraki duruudun idrarla attığı 
'nin yarısı,-'İşte' ile eşanlamlı bir sözcük, 12) Tesir-Büyük çivi. 


masında, gelişmesin- de, insanın aydınlanmasında başlıca araç kitapur. İçerdiği konu dolayısıyla kitabın iyisi, kötüsü, yenisi, eskisi olabilir. 
Ancak, bir düşünceyi, bir görüşü savunduğu, bir insan tutumunu Ortaya koyduğu sürece kitabın suçlu sayılması, yasaklanması ona karşı olanların güç süzlüğünü, korkusunu gösterir. Uygar insan kitaba kitapla karşı çıkan kitaplarla savaşmayı bilen insandır. Benimsenmeyen, . istenmeyen, gereksiz sayılan bir düşünce ürünü bile karşıtının doğmasına, gelişmesine olanak sağlar. Genellikle düzen değiştirmeye, yeni bir yaşama biçimini, toplum görüşünü benimsemeye yönelik yönetimlerde kitabın etkisi büyükür. Kitap vardır yeniyi, kitap vardır eskiyi, tutarsızı, geçersizi savunur. İnsan için olağandır bu. 
Düşünceyi ancak düşünce yargılayabilir, yürürlükten kaldırabilir. Güçlü bir yönetim düzeni, kendine karşı olan, kendini yıkmayı amaçlayan,düşüncelere bile düşünce ile, getirdiği yeniliklerle karşı çıkma gereğindedir. En yerinde, en gerekli yasaklar bile, gün gelir, yetersiz kalır düşünceler, kitaplar karşısında. Ortaçağın en çok korktuğu kitaplardı. Bu yüzden nice kitapları yasaklamış, yakmış, yazarlarını ölüme götürmüş, dayanılmaz acılara, sıkıntılara uğratmış, gene de başarılı olamamış, sonunda Suçladıklarına O sığınmaktan başka kurtuluş yolu bulamamıştır. 


Kitaptan korkanlar geri kalmışlardır 


Geçenlerde, toplu- 


mumuzu tedirgin eden olaylar dolayısıyla, güvenlik görevlilerince yapılan aramalarda birçok silah, 
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19 Aralık Çarşamba 
günü Dev-Yolcular tarafından okul çıkışında korsan mitingi koyuldu ve "Yeni MC'ye Hayır" 
diye sloganlar söylendi. 
Perşembe Komiserliği ikaz dahi etmedi. Kaymakam olayı evinin balkonundan seyretmiş. Daha sonra Öğretmen Lisesin- de polisle öğrenciler arasında çatışma çıkmış ve 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Düşünceyi ancak düşünce yargılayabilir, yürürlükten kaldırabilir, Güçlü bir yönetim 


düzeni, kendine 


karşı olan, 


kendini yıkmayı amaçlayan düşüncelere bile düşünce ile 


getirdiği yeniliklerle karşı çıkma 


gereğindedir. 


patlayıcı madde, mermi gibi değişik suç araçları bulunmuş. Bu arama sırasında birtakım kitap da toplanmış. Güvenlik görevlilerinin arama yaptıkları yerlerde ne varsa toplamaları, bunlar arasın- dan suç sayılan araçları seçmeleri, içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla, olağan sayılabilir. 
Ancak, kitabın suç aracı olarak nitelenmesi, içeriği bilinmeden suçlu- sayılması, çağımızda kolay kolay bağışlanır bir davranış değildir. Yo! kıyılarında, sergilerde, büyük kitaplıklarda, toplumun gözü önünde bulunan, satışı, okunması yasaklanmayan bir kitabı, bilme- den, anlamadan suç aracı diye göstermek vakışık almaz artık. Suçlu samlan bir kimsenin elinde, evinde ne bulunursa ondan kuşukulanmak, onu suç öğesi saymak geri kalmış ülke yönetimleri- nin bıktırıcı bir alışkanlıgıdır. Bu gibi ülkelerin en çok korktuğu nesne de kitaptır. Burada üzerinde durulmak istenen güvenlik görevlilerinin tutumu, davranışı değildir. O bizi ilgilendirmez, bir eğitim sorunudur, ayrı bir konudur şimdilik. 


Yönetimlerin kitaptan korkmaları, onu suçlu saymaları düşünce alanın- da yeterli olgunluk aşamasına ulaşamayışların- dan dolayıdır. Nice yöneticiler biliriz, yüksek öğrenim yıllarında okuyup 


anlayamadığı, başarılı olamadığı ders kitaplarının bile yasaklanmasını, suçlanmasını büyük bir sevinçle, kıvançla karşılaınıştır. Bütün yaşamı boyunca ders kitabından başka kitap okumamış, görmemiş nice bilginler, yüksek göretim görevlileri, dil uzmanları tanırız. 
Bilmediği o sözcüklerin, anlamadığı kavramların uydurma olduğunu söyleyen, yazan nice dilci bilginlerimiz vardır. Anadolu'da konuşulan Türkçeyi bilmediği için yazın diline geçen nice sözcüklerin Türk diliyle açıklanamayacağını ileri süren, Türkçe bilmeyen nice Türk Dili uzmanlarımız vardır üniversiteler- de. Birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi görünen bu açıklamaların gerçek amacı geçenlerde yapılan aramalarda bulunan kitapları suç araçları arasında sergileyen gazetelerin tutumudur. 


Gazeteciliğimizin 


aşamaları 

"Milliyet", “Hürriyet” 
gibi kendileri de kitap yayını yapan iki büyük gazetede öldürücü raçlarla kitapları yanyana gösteren, suçlayan fotoğraflar yeralmıştı. Bu kitaplar arasında Georges Politzer'in yıllardır ülkemizde okunan, satılan, basılan "'Felsefenin Temel İlkeleri"'de vardı. Nerdeyse okuyup yazmayı yirmi yaşından sonra öğrenmiş,kimi işçilerin bile kolayca okuyup 


Dev-Yolcuların eylemi yüzünden 


KARAKOLDA iŞKENCE GÖRDÜK 


biri kurşun, diğeri taşla iki polis yaralanmış. Bunun üzerine polis ve jandarmalar okulu kuşatmışlar. Biz de üç arkadaş eve gidiyorduk. Bizi silahla tehdit edip yoldan çevirdiler ve karakola götürdüler. 

Karakola girer girmez, yanımızdaki Ali Kaymak arkadaşı kaymakam, polislere gösterip "İşte bu 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sakallı anarşist mitingin basını çekiyordu. Mitingi o yönetiyordu." dedi. O arkadaş aslında ne sağ- dan ne de soldan anlar. 
Anası, babası yok, ilk defa bizim lisenin yanına gelmiş, kaymakam onu pardesülü ve sakallı görünce onun üstüne suçu yüklemeye başladı. Polisler bunun üzerine copla ve tabanca sapıyla bize vurmaya başladılar. Bizi iyice hırpaladılar. Sonra bizi nezarete attılar. Orada aç susuz altı saat kaldık 

Bir süre sonra içeriye dört öğrenci daha getirdiler. Suçsuz çocukları içeriye tıkıyorlardı. Yaşları 14-16 arasıydı. Çocukları falakaya yatırıp zorla konuşturmak istiyorlardı. Aslında çocuklann olaydan haberleri dahi yok. Ayaklarının altına copla vurup sonra tuzun üzerinde zıplatıyorlardı. Çocuklara "İşte görün, bakın, faşist polisler nasıl olurmuş,", "Bağırın län, yaşasın polisler" diyerek ana ve bacılarına küfrediyorlardı. 
Yaralanan polisler için de “Enverler, Bayramlar Ölmez" diye bağırtıyorlardı. Sonra onları da bizim yanımıza attılar. Bir iki saat sonra yine üç kişi daha getirdiler. Onlara da aynı işkenceyi yaptılar. 
Polislerin canı sıkıldığı zaman bizi içerden alıp copluyorlardı. Haksız yere, işkence görmekteydik. Devamlı sokakta rastladıklarını getiriyorlardı. 15 kişi olmuştuk. 
Üç metrelik yerde, birbirimizin ayakları üstünde, 


anlayabilecekleri nitelik- te bir halk kitabı olan bu yapıtı aydın geçinen, şuna buna gerçekleri, doğruları öğretmeye kalkan, gazetesinde açık oturumlar düzenleyen, üstelik yazarlarının çoğu İktisat Fakültesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde okumuş olan bu iki gazetenin adı geçen kitabı suç aracı sayması, ülkemizde gazeteci- 


liğin hangi aşamada bu- 


lunduğunu göstermesi bakımından, ilginçtir. Bilinçli, aydın bir gazeteci- nin görevi, toplum yararı sözkonusu oiünca, yetkililere gereğinde güvenlik görevlilerine yardımcı olmaktır, o bilmediklerini bilir görünerek onları saptırmaya kalkışmak değil. 
Bir yazar, bir gazeteci Marks'a, Lenin'e, Mao'ya karşı olabilir, onların görüşlerini, o düşüncelerini beğenmeyebilir. Ancak bunları. yapabilmek için de, onları iyice okuyup anlamak, sindirmek gerek. Bir kimsenin, yalnız adını öğrenmek ona karşı çıkmaya yetmez. Düşman sayılanı bütün yönleriyle tanımak, anlamak başarının yarısıdır. Anlamadığına, bilmediğine düşman kesilmek de “Babvali esnafı"nın eski bir alışkanlığıdır. Bertold Brecht'in yapıtlarını yayımlayan, "Struga Şiir Geceleri"'ne yazar, ozan gönderen bir gazetenin Georges Politzer'in kitabını suçlaması, suç aracı olarak sergilemesi hangi anlayış oratamında olduğunun açık-seçik kanıtıdır. Kendilerine yasayla sağlanan olanaklara dayanarak çok ucuz bir tüketimle Avrupa'ya, Amerika'ya giden bu gazeteciler, o ülkelerin gazetelerinde silahla kitabı yanyana getirip suç aracı sayan abratmalı fotoğraflar gördüler mi dersiniz? O ülkelerde olmaz öyle işler, uygarlıkla bağdaştırılamaz, ortaçağ dışında, 

Uygar ülkelerde basına 


göğüslerinde yattık. Hava 

elen deliği de kapattılar. 
çeri çok havasızdı. İkinci gün yine deliği açmadılar. Soğuk bidonun üstünde donmuştuk. Ne ekmek ne su. Tuvalete bile göndermiyorlardı. Olduğumuz yere işiyorduk. 
Arkadaşlar birer tabak yemek getirmişti. Ağzımıza daha ikişer kaşık atmadık, komiser gelip tabakları yere çarptı. Yemekler döküldü, ekmekler dağıldı. Yemeğe, ekmeğe küfür etti. Bir de 
1979 yılı çocuk yılı olarak ilan edildi. Demek ki Çocuk Yılında çocuklara işkence yapılırmış, hapishanelere atılırmış. 

Orada iki gün, iki gece susuz kaldıktan sonra ifadelerimiz alındı. Biz- den üç-dört defa ifade alarak vakit öldürüyorlardı. Çünkü arkadaşların elleri şişmişti,ayaklarından yüzlerinde yaralar vardı. 

Beş saat sonra savcılığa çıktık. Bütün polisler yalancı şahitlik yaptılar. 
Turgay arkadaşla ben serbest bırakıldım. Diğer arkadaşlar Ağır Cezaya götürüldü. Suçsuz yere içeri atıldılar. Esas olayın elebaşılarını, suçu işleyenleri yakalamayıp anasız babasız çocukları içeri tıktılar. 

Şimdi yetkilileri uyarıyorum: 

Bu işkenceci polislerden ve komiserden hesap sorulmasını, bir an önce suçlu kişilerin yakalanıp içerdeki suçsuz çocukların serbest bırakılmasını, bu işle ilgilenmelerini istiyorum. 

Ali CARTÜRK 


düşen görevin önemi açıktır. Ancak bu görev düşünce o sorumsuzluğu, sığlık, başkalarının ilgisini çekmek için işin kolayına kaçmak, kendi yaptığını iyi, başkalarınınkileri kötü göstermek küçüklüğünü gerektirmez. 
Yıllardır kimi gazetelerimiz silahı kitabı, görkem- li kadın kalçalarınıyanyana koymayı, duygu sömürücülüğüne dayanarak kazanç sağlamayı, "özel ilan" dolayısıyla | gelir sağladıkları vurguncularla ilgili olayları bilmezlikten gelmeyi, özel yaşamın en gizli ayrıntılarını saygısızca sergilemeyi alışkanlik edinmişlerdir. Çağımızda basının büyük sorumlulukları vardır toplum karşısında. Bu sorumlukların bilincine varabilmek için de belli bir uygarlık aşamasına yükselmek, bilgi düzeyine çıkmak gerekir. Basın toplumun kulağıdır, gözüdür, dilidir. Onun bu görevini bilip yetenekli, ölçülü, bilinçli olması, uygarlık kurallarına göre davranması gerekir. Görev ne denli ağır, ne denli korkulu olursa olsun saygıyı ortadan kaldırmaz. 
Özünde saygı bilinci bulunmayan bir kimsede görev duygusu aramak da boşunadır. 


Görevi ne olursa olsun, bilmediğini bilir görünmek, olayları kendi duygularına, inançlarına göre değiştirerek yansıtmak, saptırmak uygarlıkla bağdaşmaz, insan varlığına yakışmaz. Öldürülmüş bir genç kadının fotoğrafını çekerken eteklerini, yakalarını açarak şurasını burasını göstermeye çalışan, bunu bir basın görevi sayan nice saygısız, yüzsüz gazeteciler biliriz. İnsanın ölüsü karşısında bile duygu sömürücülüğünden utanmayan, yalnız çıkar, sürüm düşünen, bunu da toplum yararına yaptığını sanan bir kimseye diyecek sözümüz yoktur. Saygının bulunmadığı yerde insanlık aramak da yersizdir. Başkalarına karşı saygılı olmayan bir kimsenin başkalarından saygı beklemesi de bir saygısızlıktır. 
Kendine yapılmasını istemediği bir eylemi başka: larına yapmak ilkelliğin, yeterince oyetişmemişli. 
gin en açık belirtisidir. " “İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır" diye bir atasözümüz vardır. 
Toplum içinde yaşayan bir kimsenin davranışlarını ölçmek için. bundan daha güzel, daha eğitici, daha uygarca bir öneri olamaz. Bütün sorun insan denen varlığın degerini, evrendeki yerini, önemini bilmektir. 

Biraz öfkelice yazılan 


bu yazıda belli kimseleri suçlama, yerme düşüncesi yoktur. Toplumumuzun özel, önemli bir sorununa, yeterince gelişememiş sorumluluk duygusuna değinmek istedim. Büyük bir eğitim çıkamızı içindeyiz. Batıdan birtakım uygarlık kurumlarını, ürünlerini alırken onların gerektirdiği sorumlulukları, eğitim ilkelerini, toplum kurallarını bırakıyoruz- Kurumları bir "yapı" olarak alıyor, böylece Batı uygarlığına yaklaşmak istiyoruz. Verimsiz, tutarsız bir atılımdır bu. Uygarlik kurumlarını, kendi bütünlükleri içinde, kesin geçerlik taşıyan ilkeleri, kuralları, aktöresi (ahlakı) vardır, bunları bir yana atarak işe geleni almakla gelişme değil yozlaşma başlar ancak. 


ve CHP arasındaki ilişkiler yeni boyutlara doğru gelişme eğiliminde gözüktü. 

YAYGIN TEPKİ VE BATILI KONUKLAR 

Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgali Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş yaygın bir tepkiyle karşılandı. Toplumun hemen hemen her kesiminde işgal olayı kınanırken, şimdiye değin Sovyetlerin emperyalist emelleri karşısında suskun kalan aydın kamuoyunun bir bölümü de olayın karşısında tutum aldı. Moskova yanlıları bütün küstahlıklarıyla işgali savunmaya çalışırken, birçok milletvekilinin aksine CHP yönetiminin Afganistan olayı karşısında sessiz kalışı ise bu parti adına hiç de olumlu bir tutum olmadı. 

Afganistan'ın işgal edilmesinin Türkiye'de bu denli tepki toplaması sebepsiz değildi. Sovyetlerin pervasızca ülkeye girmesi ve halka karşı acımasız bir kıyıma girişmesi, bu saldırgan ülkenin Ortado-Zu üzerindeki hesaplarını ve ortadoğu ülkeleri için yönelttiği tehdidide gösteriyordu. Topun ağzında bir ülke olan Türkiye'de olayın tepkiyle karşılanması, şüphesiz gelecek için güven verici bir gelişme oluyordu. 

Afganistan olayı içte bazı çevreleri uyandırırken, Batı'yı da uyandırıyordu bir yandan. Afganistan olayıyla birlikte Batı'nın Türkiye ile olan ilişkilerinde bir hızlanma ve gelişme gözlemlendi. 
Türkiye ile ABD arasında uzun süredir askıda bulunan Savunma İşbirliği Anlaşması geçtiğimiz hafta içinde parafe edildi. Afganistan'ın işgali üzerine bir dizi Ortadoğu ülkesine geziye çıkan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington ilk durak olarak Türkiye'ye uğradı ve yetkililerle Afganistan olaylarını görüştü. 

Her iki konuda açıklama yapan Dışişleri Bakanımız ilayretiin Erkmen, ABD ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşmasının, ortak savunma tesislerinin NATO amaçları için kullanılacağını kay- da bağladığını söylüyor ve bunun kesinlikle böyle olacağını vurguluyordu. Erkmen, Carrington'la yaptığı görüşmeler hakkında da, Afganistan olayı konusundagörüş birliğine vardıklarını belirtiyordu. 

Artık Batı, Türkiye'ye eskisi gibi bakmıyordu anlaşılan. Şimdiye değin Türkiye'nin ağır sorunları konusunda pek parmağını kıpırdatmaya ve taviz vermeye yanaşmayan Batı dünyası şimdi Sovyet faktörünü hesaba katarak Türkiye ile karşılıklı ve eşit ilişkilere girmeye yönelecek miydi? Bu konuda belirtiler ortaya çıkıyordu ama kesin cevabı önümüzdeki günler verecekti. 

İçte Afganistan olayı ile ilgili bir başka önemli gelişme de hükümetin, Sovyet yanlısı, daha doğrusu kuklası, Babrak rejimi ile ilişkileri dondurması oldu. 

MEKTUPTAN SONRA TEMASLAR SIKLAŞTI 

Komutanların yılbaşında Cumhurbaşkanına sundukları uyarı mektubunun geçen haftaki etkileri ise sıklaşan temaslar oldu. 

Mecliste önlem paketi adı verilen kanun tasarıları pek bir aksama olmadan geçerken, Korutürk, Demirel ve Ecevit ile ardarda görüştü. Bu arada Başbakan Demirel Genelkurmay Başkanı ve komutanlarla iki kez buluştu. 

Demirel, komutanlarla görüştükten sonra, "silahlı kuvvetlerin bazı rahatsızlıkları var" diyordu. 
Komutanların üzerinde durdukları konunun ise, ordunun bölgedeki gelişmeler karşısında asli görevi olan yurt savunmasına hazırlanmak olduğu öğrenildi. 

Demirel geçen haftaki görüşmelerden sonra iki parti arasındaki ilişkiler konusunda ise kısa konuşuyor ve "diyaloğa varım" diyordu. Ecevit ise AP ile uzun vadeli bir yakınlaşmaya hazır olduklarını, eğer AP'den bir koalisyon önerisi gelirse bunu destekleyerek yetkili kurullarına götüreceğini söylüyordu. 

Bu sözlerden sonra hafta sonunda geniş bir çevrenin istediği olay meydana geliyor, iki lider biraraya geliyordu. Bu buluşmanın ileride hangi yöne gelişeceği de gelecek günlerin cevaplayacağı bir soruydu ancak bu adım kuşkusuz ülkedeki gerginlik ortamını yumuşatıcı bir etki yapacaktı. 


KAĞIT BUNALIMI 

Geçtiğimiz hafta okurlar, gazetemiz de dahil hemen hemen bütün gazetelerin 1. sayfalarında çerçeve içinde, "kağıdımız bitti”, "sayfalarımızı azaltıyoruz" gibisinden açıklamalara rastladılar. 
Gerçekten uzun süredir gazeteler için büyük bir sorun olan kağıtsızlık geçen hafta içinde had safhaya varıyor ve birçok gazete yayınını durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu konudaki öteden beri süren umursamazlık yurttaşları birçok ihtiyacından sonra gazetesiz de bırakacaktı. 

Fakat gazetelerin çıkmayışı yağın, gazın bulunamamasından da farklı bir özellik taşıyordu. Bu durum herşeyden önce basın özgürlüğününçiğnenmesi, halkın fikir tartışmasından, haberden yoksun bırakılması anlamına da geliyordu. 


RUSYA SERT KAYAYA ÇARPTI 

Afganistan'a giren Rus birlikleri bütün ülkeyi denetimlerine almak içi halka karşı napalm bombalarıyla bir kıyıma girişirken, Afgan gerillalarının direnişi yayılarak devam etti. Saldırgan Sovyetler Birliği Afganistan'da sert kayaya çarpmıştı ve gün geçtikçe de karşılarında daha birleşmiş, daha kararlı bir direniş bulacaklardı. 

Bu arada hafta içinde toplanan Güvenlik Konseyi Afganistan olayını görüşerek, "Rusya derhal ve şartsız olarak çekilmelidir" kararını aldı. Rusya kararı veto edince konu Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna götürüldü. Genel Kurulda büyük bir ço-Zunlukla işgalin kınanması ve geri çekilme çağnsı yapılması bekleniyordu. 

Öte yandan Çin'de bulunan ABD Savunma Bakanı Brown ile Çinli yetkililer arasında yapılan görüşmelerde Afganistan işgalini kınama konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı. 


İran'ın Tebriz kentinde olaylar sürüyor. 
Fotoğrafta Devrim Muhafızlarının 
Tebriz'deki karargahını yıkmaya çalışan Şeriatmedari 

taraftarları görülüyor. 


o 
Sovyetler Birliği, 


askeri yardım » 


Tito 


ameliyat 


oldu 


BELGRAD 


UGOSLAVYA Devler Başkanı Tito, sol 

bovagındaki kan pıhtılaşması nedeniyle bir ameliyat geçirdi. Yugoslay Tanyug Haber Ajansı Tito nun ameliyat sonras durumunun normal bir gelişme gösterdirini bildirdi 


dahil İran'a yardım etmeye hazır olduğunu 


Ajansın haberine gore. Tito'nun doktorları yaptıkları açıklamada, Devlet Başkanının saglık durumunun, yapılan yogun tedavi e karşın bir iyileşme göstermediğini bildirdiler Doktorlar Tito'nun yaşının bir ameliyat için uygun ol mamasından endişeleniyorlardı 


açıkladı 
@ 


Batılı kaynaklar, 87 vasmdaki unlu devlet a damınm ölümü halinde Rusların Yugoslavya ya karşı saldırgan bir tutum icine girecegini ve bunun Afganistan'dan daha vahim bir durum yaratacağını belirtiyorlar 


FEDERAL ALMAN PARLAMENTOSUNDAKİ BÜTÜN PARTİLER, 
ABD’ NİN RUSYA’ YA UYGULADIĞI 


ÖNLEMLERİ DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR 


æ : ZAFER TOKER (FRANKFURT) 


e 5 k di Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da Rusya'nın Rv kitadan 
S 


İran sorunu BM 
Güvenlik 
Konseyinde bir gün daha ertelendi 


İnternational z 
Mel 9 @Tebriz'de 


e Tanas 


Afganistan'ı işgali ile ilgili Dısişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher başkanlığında Bakanlar Kurulu top- 


” . ` £ 
KISA HABERLER lantısı yapıldı. Toplantıda söz alan yetkililer konuş —— Çok basit...CIA, Sovyetler 4 Trian d “Müslüman malarında ABD'nin Afganistan işgali nedeniyle Rus Birliğini ele geçirdi." gazetesinden ya'ya karşı aldığı önlem- Halkın iü e aş leri desteklediklerini a- Š Hileli, e e seatt . . .. . .. * H ine Moichior ><“ Nyerere, Ingiltere'yi suçladı ai m Fransa'daki bütün siyasi güçler, Afganistan'daki işgali destekleyen Partisinden akanlar Kurulu top- e, Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nverere, lantısından sonra yapılan Fransız Komünist Partisini lanetliyor 12 kisinin İngiltere hükümetinin, Rodezya ateşkes anlaş açıklamada bütün halklamasına uymadığını ve anlaşmayı bozucu dav rin birlik içinde yaşama- i idamına ranışlarda bulun. sak Güney Afrika'de barışı I4rinin temel ilkelerini S » ve güvenliği tehlikeye sokluğunu söyledi çiğneyen Afganistan'da- GAL DESTEKLENİRSE NE OLUR? 


Dar Us‘ Selam'daki tüm yabancı misyonla 


rın katıldığı bir toplantı yapan ve Rodezya ba-. 


riş anlaşmasını bozan İngiltere'ye karşı ulus lararası bir hareket oluşlurulmasını isteyen Nyerere, daha sonra gazetecilerle yaptığı gö rüşmede, “Hakem durumunda olan ülkenin an laşmayı çiğnemesini kabul edemeyiz "' dedi 


Bu arada "Yurtsever Cephe" liderlerinden Joshua Nkomo başkent Salisbury'de siyahla rın yaşadığı bölgelerden birine gelerek hir staddaki mitinge katıldı. 


Libya, bir çok Filistisuiyi ülkeden sınırdışı ediyor 


Filistin Haber Ajansı 'WAFA" önceki gün, Batı Trablüs çıkışlı bir haberinde, Libyalı yetkililerin, Libya'da çalışan binlerce Filistinliyi sınırdışı etme kararı aldığını bildirdi. 


Ajans, Libya haberalma servislerin in birçok bölgesinde, Filistinlilerin sınırdışı edilmesi için bürolar açtığını haberine ekledi 


Bilindiği gibi, Libya-FKö ilişkileri, geçtiğimiz aralık başında, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin Arafat'ı desteklemediğini açıklaması ve FKÖ'nün Batı Trablus taki temsilcisini sınırdışı etmesiyle bozulmuştu. 


Otebia, OPEC'in olağanüstü toplanmasını önerdi 


Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Mana El-Otebia, OPEC'in petrolde yeniden tek fi yat uygulamasına geçebilmesi için önümüzdeki mart ayında olağanüstü OPEC Konferansı toplanmasını önerdi. 


5i-Otebia olağan OPEC Konferansının 9 
Haziranda Cezayir'de toplanması gerektiğini hatırlatarak, petrol fiyatı konusunda Caracas' ta çıkan görüş ayrılıklarının en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini söyledi. 

El-Otebia, Kuveyt'in petrol üretimini. düşü receği haberini memnuniyetle karşıladığını be lirtti ve ülkesinin de aynı şeyi yapmak konu sunda ciddi olarak düşündüğünü söyledi. 


Iki Doğu Alman sınır askeri, Batıya kaçmayı başardı 


Doğu ve Batı Almanya sınırında görevli iki Doğu Alman askerinin, Batıya kaçmayı haşardığı bildirildi. Aşağı Saksonya sınır koruma yetkilileri tarafından yapılan açıklamade! «..kerlerin Batıya kaçarlarken silahlarını da beraberlerinde 


Suriye hükümeti 
“Müslüman Kardeşler” örgütüne savaş açtı 


Suriye hükümetinin "Müslüman Kardeşler” örgütünün bu ülkedeki faaliyetlerine karşı savaş açtığı ve çarşamba günü yapılan operasyonlarda örgütün iki üyesinin öldürüldüğü, 12'sinin de tutuklandığı bildirildi. 


Bir yetkili, örgüt üyelerinin saklandıkları yere yapılan baskında çok miktarda yaöancı para ele geçirildiğini ileri sürdü ve sorguya çekilmek te olan örgüt üyelerinden polise yararlı bilgiler ve olanların serbest bırakılacaklarını söy-' edi. 


ki Ruş işgalinin Birleşmiş 

Milletlerde “geniş, bir $€- i kilde ele alınması vürgu - landı. Bakanlar Kurulu ayrıca aldığı kararda Bauli devletlerin Üçüncü Dünya ülkelerine daha fazla ekonomik yardım yapmaları, bu ülkelerle siyasi işbirliğini geliştirme leri, bağımsızlıklarını des teklemeleri dile getirildi Hükümet sözcüsü Grüner vald Bonn'da basına yap tığı açıklamada Batılı ul kelerin ABD'nin arzusu üzerine alacakları önlem lere katılacaklarını bildir di. Hükümet sözcüsü a sıklamalarına devamla daha önce Sovyetler Bir liği ile Almanya arasında planlanım © o görüşmeler den şimdilik vazgeçtikle rini ve bir «dahaki görüş menin ancak tarafların anlaşıhaya varması halin de (o gerçekleşebileceğini bildirdi 

Bonn'daki hükümet çevrelerinin bildirdiğine göre Federal hükümetin görüşmelerden vazgeç mesi Rusya'nın Afganistan'ı işgaline karşı prolestonun bir ifadesidir. 

Öte yandan geçtiğimiz salı günü Madrid'te bir basın toplantısı yapan Helmut Sehmidt:  Afganistan'ın işgalinden üzüntü duyduğunu, Afganistan halkının acısını paylaştığını ancak Moskova ile görüşmelerin kesilmemesini, görüşmeler yo luyla sorunların çözülmesi gerektiğini öne sürmüştü. Schmidt önümüzdeki ilkbaharda Doğu Alman ya Parti ve Devlet Başkanı Erich Honecker ve daha sonrada Brejnev ile yapacağı görüşmelerden Afganistan işgali nedeniyle vazgeçip geçmeyeceği şeklindeki bir soruya böyle birşeyi düşünme diğini söyledi. 


Kennedy, 
Türkiye’ ye silah ambargosunun 

kaldırılmasını kınadı 


WASHINGTON 
ABD başkanlık seçimlerinde Carter'ın rakibi olan Demokrat Parti Senatörü Edward Kennedy, Kıbrıs sorununda gelişme olmadan Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun (o kaldırılmasını kınadı. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Afganistan'in'“uslar'tarafından işgal edilmesi Fransız kamuoyunda dikkatleri Komünist Partisi (FKP) üzerinde topladı. 

1968 yılında Çekoslovakya'nın işgaline karşı çıkan FKP yönelimi son 3 yıl içinde Sovyetler Birliği'nde insan haklarına yönelen saldırıları yarım ağızla da olsa kınamıştı. 

Herkes FKP'nin Afganistan konusundaki tutumunu merakla bekliyordu. 

. Ama işgalin ilk günü, “Afganistan'da olup bitenler bir iktidar değişikliğinden ibarettir” diven FKP yönelimi, şimdi Fransa'nın bütün sivasi güçleri tarafından lanetleniyor. 

Neden mi” 

&ünkü, Moskova da Leonid Brejnev'le görüsen FKP Genel Sekreteri Georges Marchais, 11 
Ocak gunu TFI Televizyonuna verdiği demeçte aynen şöyle konuştu: “Brejnev yoldaşla Alganistan konusunu tartışlım, Etraflı bilgi aldım Emperyalistlerin işgal diye yutturmaya çalıştığı, Afganistan Demokratik Halk Partisindeki voldasların taleki üzerine, Afgan halkına yardım için Sovyet birliklerinin ülkeye gelmesidir. Brejnev yoldaş bana Afgan yönetiminin uzun zamandır böyle bir talepte bulunduğunu söyledi. Ancak, Sovyetler Birliği ''Komünist" Partisindeki yoldaşlar, bu bölgede istikrarsızlık yaratmamak için, Afgan yoldaşların taleplerini sürekli olarak ertelemek zorunda kaldılar. 
Ama Afganistan üzerindeki dış tehditler artınca, Babrak Karmel yoldaşın israrı üzerine Sovyetler yardım etti. Üstelik Afganistan'daki Sovyet askerleri iç çatışmalara kesinlikle katılmamaktadır.” N 

Bu açıklamanın ardından kınama demeçleri 

eldi. İktidar koalisyonu Fransız Demokrasisi çin Birlik (UDF) lideri Jean Lecaunet, 'FKP, Sovyetlerin çıkarını Fransa'nın çıkarlarından 

tün tutuyor. Bu parti yabancıların partisidir" derken, Chirac'ın partisi Cumhuriyet İçin Birlik de (RPR) Fransız hükümetinin işgale karşı daha açık bir tutum takınmasını istedi. 

“Le Monde” gazetesinin Başyazarı Jacgues Fouvet, Marchais'nin iç çelişmelerini sergiledi: “Sovyetleri, Afganistan'a kim çağırdı? Amin mi? Amin, Moskova'ya 'gelin beni bir an önce idam edin' mi diyordu? Rus askerleri çatı malara katılmıyorsa bunca Rus neden ölüyor? 
(Le Monde, 12 Ocak 1980) 

Mitterand'ın Sosyalist Partisi PS de, FKP ile köprülerin artık tamamen yıkıldığını tespit etti. 

Kremlin'den Rus işgalinin propagandasını yapan Marchais, Fransa'nın en büyük partisinin, Sosvalist Partinin Baskan Yardımcısına da. 


“İşe yaramaz adam! Mitterahd'ın küçük uşağı!" 
diye küfür etmekten çekinmedi. 

Sosyalist Partinin Başkan Yardımcılarından Pierre Joxe, Moskova va gönderdiği telgrafta, Marchais'nin "gerçekleri söyleme cesaretini" talep etmişti. Ancak aldığı cevap küfürlü bir saldırı oldu. 

Marchais'nin Rus işgalini savunması, Fransa da FKP'yi büyük ölçüde tecrit etti ve komünizmi maskesini düşürdü, FKP denetimindeki “Barış Hareketi" gül bile işgale karşı çıkmıştı, 

Alganistan'ın işgali, bütün güçler için bir sınav niteliğindeydi, “Avrupa komünizmi"ni benimsediğini açıklayan İtalya, İspanya, Japon- ya, Meksika ve Hollanda Komünist Partileri bu sınavı atlatlılar, 

Ancak FKP yönetimi, işgali alkışlarken, hem ülke içinde tecrit oluyor, hem de parti içindeki muhalefetin güçlenmesini istemeden sağlıyordu. ç 

Jean Ellenstein; Hölene Pamfelin, Keyehan gibi tanınmış muhalifler, “tankların sosyalizmine” açıkça karş” olduklarını ilan ettiler, Ve Marchais'nin Kongre kararlarını çiğneyerek, başka ülkelere yapılan askeri müdahaleyi desteklemesini kınadılar. 

Muhalefet şimdi daha da fazla güç kazandı. 
Hatta olağanüstü bir kongreden bile söz edili- 


yor. 


FKP içinde 2 yıldır süren yönetim-muhalefet çekişmesi konusunda yeri gelmişken bir noktayı hatırlatmakta yarar var 

Başını Althusser'in çektiği bir grup muhalif aydın, uluslararası politika ve bu arada 


adlı ör- 


kkk 


dem okrasi' 
sunda eleştiriyor. Althusser say sizmin (7) parti içi mekanizmalarını anlatıyor. 

Oysa "FKP'de artık olmaması gereken" Sovyet işbirlikçiliğidir. Bu yüzden Althusser'in muhalefeti kısır ve hedefsizdir. 

Tarihci Ellenstein ise, proletarya diktatörlüğünü reddetmesine rağmen, esas oklarını Moskova'ya yönelttiği için olumlu bir yön taşıyor. 

kkk 


Marchais'nin Kremlin demeci, FKP'nin iflasımüjdelerken, demece yönelik tepkilerin yoğunluğu Fransız kamuoyunun Sovyet tehdidi karşısındaki uyanıklığını bir kat daha artırdı. 
1981 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için daha 
şimdiden bir aday kendi elleriyle defterini kapatti. 


Fransız Komünist Partisi lideri Georges Marchals, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ile Moskova'da el sıkışırken. Marchals artık "Avrupa komünizmi" maskesini de attı, iyice Sovyet dümensuyuna girdi. 


tepkiler sürüyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


İran sorununu görüşmek üzere cumartesi akşamı üç saatlik bir top lantı yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon seyinin, herhangi bir ka rar alamadan dağıldığı ve oylamanın yeniden, bir gün ertelendiği bildirildi 


Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Amerikan delegesi Donald Me Henry, İran yöneticilerin den yeni bir mektup a lındığını belirtti Me Henry, mektubun pek a çık olmadığını ve İran yönetiminden daha fazla 


bilgi istediklerini söyledi 


BM Güvenlik Konseyi nin daha sonra gizli bir toplantı yaptığı belirtildi Bu toplantıda, Genel Sekreter Kurt Waldheim' 
m İran gezisinin sonuç larının ele alındığını söyleyen Me Henry, sorun da herhangi bir ilerleme nin elde edilemediğini ancak ABD'nin de onayı üzerine İran yöneticilerinin gönderdiği mektubun incelenmesi için top lantının ertelendiğini kaydetti 


SOVYETLER İRAN'A 
YARDIMA HAZIR 


Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin Meksika'daki Maslahatsüzarı Sugene Kuszov Daun, ABD tara- 


fından ouygulanabileçek muhtemel bir boykotu kırması için, Sovyetler 


Birliği'nin, askeri yardım dahil olmak üzere, İran'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi 


Ruszov, bu yardımın, Homeyni hükümetinin istemesi halinde ve uluslararası anlaşmalar ile kendi geleceğini kendinin seçmesi hakkı ilkeleri ihlal edilmeden verileceğini iddia etti 


TEBRİZ'DE 
KARIŞIKLIK 
SÜRÜYOR 


Öte yandan Tebriz' 
de Ayetu'laı Şeriatmedari'nin "Müslüman Halkın Partisi''ne düzenlenen baskından sonra partili 
12 kişinin idamına ve kaçırılan Şeriatmedari yanlisı bir doktorun öldürülmesine tepkilerin sürdüğü ve son çatışmalarda 4 kişinin öldüğü bildirildi. 


| 


KEMAL KOÇ 
(KOPENHAG) 

Bildiride kısaca şöyle yazıyor: Igor Ogurtsov, 
22 Ağustos 1937 yılında 
Stalingrad şehrinde doğdu. 1967 yılından beri Vladamir oHapishanesin de yatmaktadır, ayrıca senelerce ağır şartlar altında çalışma kamplarına gönderilmiştir. Ce za süresi 20 yıldır. 

Suçu: İnsan haklarımı savunmak ve Sovyet yönetiminin Hiristiyan dinine yaptığı baskılara 


karşı çıkmak = 


Ogurtsov'a birçok de fa ağır işkenceler yapıldı ve şimdi erkeklik organından sakat durum dadır. Şimdi kendisi çok ağır hastadır ve yaşaya- 


INSAN HAKLARI SAVUNUCUSU 16OR OGURTSOY'UN SERBEST BIRAKILMASINI 


Pertisi, 


DANİMARKA'DA 
9 SIYASI PARTI, 

SOVYETLER 
BİRLİĞİ'NDE 


İSTEDİLER 


bilmesi için ailesi ile birlikte Sovyetlerden ayrılması gereklidir. Danimar- ka'da 9 siyasi partinin ortak imzaladığı bildirinin bir tanesi Kopenhag'daki Sovyet o Büyükelçiliğine verwörek Yüksek Sovyet Prezıdyumuna gönderilmiştir. 

İnsan hakları savunucusu Ogurtsov'un serbest bırakılması ıçin bildiriye imza atan siyasi partiler şunlardır: 

1- Sosyal Demokratlar Partisi, 2- Hıristiyan Demokratlar, 3- Merkez Demokratlar Partisi, 4-Liberal Parti, 5- İlerleme 
6- Muhafazakar 
Halk Partisi, 7- Sosyalist Halk Partisi, 8- Hak Birliği, 9- Radikal Sol Parti. 


ABD yönetimi, Sovyet tehdidine karşı Ortadoğuda İsrail-ABD işbirliğinin sakıncalı olacağını açıkladı 


LEL AVİV (AA) 
Amerika'nın Tel Aviv Büyükelçisi Samuel Lewis, Sovyetler Birliği'nin 


Ortadoğu'yu tehdit et - tiğini, ancak bu tehdide karşı Amerikan-İsrail askeri | işbirliğinin Amerikan yonetimince reddedildiğini, çünkü böyle bir işbirliğinin bölgedeki Müslüman ülkelerin tepkisini çekeceğini söyledi. 

İsrail o televizyonuna bir demeç veren Lewis, Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'da girişeceği bir askeri harekat karşısında mümkün olduğu kadar çok Arap ülkesini harekete geçirmek ve mümkün olduğunca çok Arap 


ülkesinin desteğini sağlamak gerektiğini vurguladı. Lewis, İsrail ile yapılacak bir askeri işbirliğinin bu amaca hizmet etmeyeceğini, ancak şartlann dayatması halinde böyle bir işbirliğinin yapılabileceğini de sözlerine ekledi. 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerikan askeri kuvvetlerine üs sağlanması için Mısır ve İsrail'den gelen önerilerin reddedildiğini açıklamış, ancak Amerikan uçaklarının Mısır'daki bir üste askeri manevralar yaptığı haberini doğrulamişti. 


Snn y a ml 


Tabanın muhalefetine rağmen 


Tez Büro-İş Genel 


Başkanı Bank-Sen' le eylem birliğini savundu 


ANKARA (ÖZEL) 
Tez Büro-İş Sendikası Olağanüstü Başkanlar 
Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Genel 
Başkan Uğur Batmaz, tabandan gelen muhalefete rağmen, sendikanın Bank-Sen'le girdiği eğlem birliğini savunarak bunun "He sendikaya açık bir eylem platformu olduğunu ileri sürdü. Batmaz konuşmasında, "Ulusça birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyulan bu günlerde, huzur yerine huzursuzluk yaratan mihrakların üstüne mutlaka gidilmelidir" dedikten sonra, ekonomik ve siyasi bunalımın yurt içinde ve yurt dışında azami boyutlara ulaştığını ve tüm çalışanları yakından etkileyen sıkıntıların had safhaya ulaştığını söyledi. 


Batmaz, krızın raturasının işçi sınıfına ödettirilmek istendiğini, bu zorunluluktan hareketle bir eylem platformu oluşturmayı amaçladıklarını öne sürdü. Uğur Batmaz kararın Türk-İş ilkelerine ve üyeliğine olumsuz bir etki yapmayacağını, sendikanın bugüne kadar savunduğu ve savunacağı dünya görüşünün ve ilkelerinin değişimi sonucunu getirmeyeceğini de sözlerine ekledi. 


MHP YANLISI EKIP 


Son birkaç gün içinde 
İmar ve İskan Bakanlığına bağlı Kooperatifler Genel Müdürlüğünde 
67 işçinin işine son verilinesine de değinen Tez Büro-İş Genel Başkanı, 
MHP yanlısı bir ekibin 
İmar ve İskan Bakanlgındaki işçileri yeni kurdurulan korsan bir sendikaya geçmeye zorladıklarını belirterek, "Bu Bakanlıkta, Bakanın etrafina çöreklenmiş AP görünümlü, aslında MHP yanlısı bir ekip, işçileri parti parti işten atmakta, 


yeni tayin ve nakiller yapmaktadır. Bu zihniyet, yasaları hiçe say- 


maktadır." dedi. 


TABANIN 
MUHALEFETİ 


Öte yandan Tez Bürò- 
İş tabanında bu sendika yönetiminin bir süre önce TKP yanlısı Bank-Sen yönetimi ile “eylem birliği" yapacağını açıklamasına gösterilen tepkilerin yogunlaştığı bildiriliyor. 
Tez Büro-İş üyesi işçiler, huzursuzluğun bir mihrakı olan Moskova yan-Ulanıyla eylem birliği yapmanın karşısında olduklarını belirtiyorlar. 


Jandarma, direniş yapan 
Unsa işçilerinin çadırını yırttı 


TEKİRDAĞ (ÖZEL) 
Malkara'da Kurulu Unsa Fabrikasında sendikalaşmak isteyen işçilerin toptan atılmasından sonra başlatılan direniş kırılmaya çalışılıyor. 
İşçilerin kurdukları direniş çadırı jandarma tarafından yıkıldı. 


Çağdaş Gıda-İş Sendikasında örgütlenmek isterken işveren tarafından toptan işten atılan Unsa Fabrikası işçileri, 7 Ocak günü direnişe başlamışlardı, İşçilerin fabrikanın uzağında Karayolları kenarına izin alarak kurdukları direniş çadırı, işverenin şikayeti üzerine jandarma tarafından önceki gün yıkıldı. İşçiler işverene sendikayı kabul etmesi halinde çalışacaklarını bildirmeleri- ne rağmen, işverenin bu yasa, dışı tutumunu sürdürdüğünü ve direnişlerine devam edeceklerini belirttiler 


M Batmaz, Bank-Sen”le eylem birliğinin her Sendikaya açık bir platform olduğunu ileri sürdü 


Uğur Batmaz'ın hem huzursuzluk yaratan mihrakların 


üstüne gidilmesini hem de Moskova yanlısı Bank-Sen yönetimiyle eylem birliğini savunması çelişkili görülü- 


yor. 


Tekel işçileri Sıkıyönetimle karşı karşıya getirilmek isteniyor 


sürüyor. 


Askerlerin Cibali Tekel Fabrikaları çevresinde aldıkları güvenlik önlemleri 


Direnişteki Cevizli Tekel'den 300 işci 


işten çıkarıldı 


®@ Bazı gruplar, Tekel direnişini amacından saptırmaya çalışıyor 
MDiSK Tekel direnişine yönelik baskıları 


Köyişleri Bakanının yasa dışi uygulümüaları sürüyor 


YSE-İş:” Karayiğit, Toprak İskan” da yetkisiz sendika ile toplu sözleşme imzaladı” 


ANKARA (ÖZEL) 

Yol Su Elektrik ve İnşaat işçileri Sendikası (YSE-İş) Köyişleri ve Ko-Operatifler Bakanı Ahmet Karay git'in Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğünde, yetkisiz sendika ile toplusözleşme imzaladığını ve kamuoyunu yanıltmak istediğini açıkladı YSE-İş Genel Başkanı İsmet Acar, kendilerinin Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm işyer lerinde yetkili olduklarını, burada çalışan 801 işçinin 20 aya yakın toplusözleşyararlandıklarını söyledi. Acar, kendi 
9 Ocakta Bakanlığa çağrı 
yaparak, yetkili oldukları isyerle toplusözleşme imzalamaya geçilmesini istediklerini açıklamış bulunduklarını da sözle- 


süredir imzaladıkları meden ödediklerini lerinin 


rinde 14 Ocakta 


rine ekledi 


ve aidat 


nadı. 


YSE-İş Genel 
Acar sendikalarının Toprak İskan' da 801 üyeye sahip olduğu halde, Köyişleri Bakanının Köy YSE-İş ile sözleşme yapmak istemesini kı- 


Başkanı İsmet 


Bok Gemi-İş Eminönü 
Şube Kongresi yapıldı 


w Başkanlığa bir süre önce öldürülen Aslan Sivri” nin kardeşi Temel Sivri getirildi 


ISTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Liman 
Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası (Dok-Gemi İşjin Eminönü Şubesi 3. 
Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı. 

Genel Kurulda seçimler için iki grup iki ayrı liste halinde mücadele etti. Seçimleri bir süre önce öldürülen Dok Ge- 


mi-İş eski Başkanı Aslan Sivri'nin h eşi Temel Sivri'nin Başkan olduğu liste 228 oy ile kazandı. 

TKP yanlıları ve sahte solcuların desteklediği ve TKP yanlısı olarak tanınan Mehmet Karadeniz' 
in Şube Sekreterliğine aday gösterildiği liste ise 
162 oy alarak seçimleri 
kaybetti. 

İkinci liste divan se- 


PETROL OFİSİ MADENİYAĞ VE GRES FABRİKALARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


1— Mü 


İZMİT 


lüğümüz ihtiyacı olan aşağadı cins- 


leri ve miktarları belirtilen kimyasal maddeler kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 


” Alınacak maddenin cinsi: 


12 Hidroksit karışk asit 


Kireç 


2—İhale 28.1.1980 Pazartesi günü Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlüğü-İZMİT'te saat 15.00'de yapılacaktır. 

3— Bu işin geçici teminatı teklif tutarının “3'ü kadar olup teklif mektubuyla birlikte en geç 28.1.1980 günü saat 14.00'e kadar müdürlügümüz veznesine yatırılmış olacaktır. 

4— İhaleye iştirak edecek olan firmalar söz konusu maddelerin her ikisi için ve bir tanesi 


için teklif verebilirler. 


5— İhaleye iştirak edecek olan firmalar bu işe ait idari ve teknik şartnameleri İzmit Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlü- 


günden temin edebilirler. 


6— Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi 


değildir. 


(Basın: 10297-0049) 


çimlerinde önde olduğu halde, daha sonra Sendika Genel Başkanvekili 
Cemal Çavuşoğlu'nun anarşi olaylarına dikkati çeken konuşmasından sonra sahte solcuların çıkardığı listeyi destekleyenlerin azaldığı görüldü. 

Seçimler o sonucunda sendika Şube Yönetim Kuruluna şu kişiler seçildiler: Temel Sivri, Ziya Özdemir, Sadık Çankaya, Vahip Topal, Hamit Çelikçi, Turgut Püskül, Neşat Koyuncu, Ali Yıldırım, Engin Kınalılar, Harun Yırtmaz, Zati Güler. 


Aksaray Motor 
Sanayinde 
Türk-iş'in payı 
185 milyona 
çıkarıldı 


ANKARA (AA) 
Türk-İş'in ortağı bulunduğu Aksaray Motor Sanayi ve Ticaret Şirketine ait ödenmiş sermayenin 250 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılmasının kabul edildiği açıklandı. 

Yapılan o açıklamaya göre Türk-İş'in şirkete 
katılma payının 65 
milyon liradan 185 milyon liraya çıkarılmasıyla ilgili toplantı, Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenmiş ve Türk-İş'e bağlı birçok sendika da pay artırımını kabul etmiştir. 


kınar ve Tek Gıda-İş” i suçlarken, Tek Gıda-İş, Tekel işyerlerinin militanların işgalinde olduğunu söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Direnişte olan Cevizli Tekel Fabrikasında önceki gün 300 civarında işçinin iş akti feshedildi, 
17. maddeden çıkışı verilen işçilerin listesi fabrikanın çeşitli yerlerine asıldı, 


Cumartesi günü işten; 


atılan işçilerden bazıları fabrikaya girmek isterlerken, sıkıyönetim görevlisi askerler bu işçileri engellediler, Bu arada bazı sahte solcuların işçileri askerlere karşı kışkırttığı görüldü, 

Öte yandan Cevizli 
Tekel Fabrikasında birinci ve ikinci vardiya işçileri cumartesi günü çalıştılar. 

SAHTE SOLCULARIN 
DİRENİŞİ SAPTIRMA 
ÇABALARI 

İstanbul'da Tekel işyerlerinde 21 Aralık günü başlayan ve 12 bin civarında işçinin katıldığı direniş, bazı sahte solcu grupiar tarafından amacından saptırılmak isteniyor. Bu grupların son günlerde işçileri Sıkıyönetim ve askerlerle karşı karşıya getirme çabalarını yoğunlaştırınaları dikkat çekiyor. 

İGD'lilerin direnişteki işçilere dağıttığı bu viidiride, Tekel işçileri "Faşizme karşı genel greve" çağrılarak, “Faşizme geçit vermemek için derinelim" deniyor. İGD'lilerin bildirisinde ayrıca Amerikancıların, sıkıyönetimcilerin, holdingcilerin yeni 12 Mart'lar yaratmak istedikleri ileri sürülerek şöyle deniyor: 

“Somut tehlikeye karşı savaşmak kaçınılmazdır. Haklarımızı korumak için her ne pahasına olursa olsun direnmeliyiz, di- 


reneceğiz. Durduracağız çarkları, durduracağız yanan elektriği, akan 


suyu, tüten bacaları." 

Öte yandan Dev-Yol, 
Dev-Sol ve Kurtuluş gruplarının “Devrimci 
Eylem Birliği" adı altında yayınladıkları ortak bildiride de, Tekel işçilerinin direnişinin MC olarak niteledikleri hükümete ve Sıkıyönetime karşı olduğu öne sürülerek, “Faşist baskı, terör, kıyım, sürgün ve katliamlar karşısında susmayacağız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” deniyor. 

Bu arada Kurtuluş grubunun ayrı olarak yayınladığı bir bildiride de, işçilerin sorunlarına tek bir kelimeyle dahi değinilmeden, direnişin siyasi bir grev olduğu ileri sürülüyor ve Tekel işçileri Sıkıyönetime karşı savaşa çağrılıyor. 

Öte yandan Cibali ve 


Cevizli'deki Tekel işçilerinin direnişine destek olmak için, aybaşında .direnişe geçen Üsküdar Yaprak Tütün İşleme Fabrikasında çalışan 
1800 kadın işçinin ise 
geçen hafta içinde direnişe son verdikleri öğrenildi. 

SON GELİŞMELER 

Tekel direnişi ile ilgili olarak Abdullah Baştürk dün DİSK adına yaptığı açıklamada Tek Gıda-İş Sendikası yönetimini kınadı ve işyerlerine yönelik anti-demokratik baskıların sorunu çözmeyeceğini daha da ağırlaştıracağını öne sürdü. 

Buna karşılık Tek 
Gıda-İş Yönetim Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan Genel Başkan Denizcier, Tekel'in eli silahlı militanların işgalinde olduğunu öne sürerek, buna karş tedbir alınmadığı takdir de Tek Gıda-İş işçi ço ğunluğurun eli silahlı mi litaniara dur diyebileceği ni söyledi. 


Tekstil gre! 
hazırlığı yapıyor 


BURSA (THA' 

DİSK'e bağlı Teksti Sendikası Bursa Şube Başkanı 75 işyerinde or taya çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak bir açıklama yaparak (o "İstemlerimizden taviz vermeyeceğiz. 
75 işyerinde greve gidebiliriz. (o Hazırlıklarımızı yapıyoruz.” dedi. 

Tekstil Bursa Şube 
Başkanı Günay Onayman konu hakkında şunları söyledi: 

“İstemlerimizden geri dönmemiz kesinlikle sözkonusu değildir. Konu yetkili organlarımızda görüşülmüştür. Kesin ve kararlı bir mücadele verilecektir. Sonuçta greve gidebiliriz.“ 

Omay açıklamasında Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikasının imzaladığı sözleşmeyi de eleştirerek şöyle dedi: 

“Tekstil İşverenleri Sendikası ile TEKSİF Sendikası arasında imza lanan toplu iş sözleşmesi işçilere iş güvences getirmemektedir. Sözleş me 1 Ağustos 1979'dar geçerli olmasına karşın sözleşme ile sağlanar 
200 liralık ücret artış 
uygulaması 1 Aralıktan itibaren yürürlüğe konmuştur. Ağustosla aralik ayları arasındaki sürede işçilere 200 lira yerine 
150 liralık ücret farkı 
verilecektir. 
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(AydınlikE] 


General Öğün: «Sovyetler 


Birliği, Çarlık Rusyasının ana 


prensibi olan yayılmacılığı 


bugün de uyguluyor. 


© Musa Öğün: “Sovyetlerin durdurulması için, ABD Çin Halk Cumhuriyetinin caydırıcı güçlerini ortaya ve bir an önce uygulamaları gerekir” dedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Sovyetler Birliği'nde uzun yıllar Askeri Ataşe olarak kalan emekli Kor general Musa Öğün, mu habirimizin son Afganis tan olayları ile ilgili so rularını şöyle yanıtladı Soru: Sovyetler Bir liğini ve Sovyet vatan daşını uzun yıllar aralarında bulunduğumuz için irdeleme fırsatı bulabil diniz mi? 

öğün: Sovyetler Birli gi'ndeki gelişme ve yaşa mı izleme olanaklarım oldu 1961-1963 ve 
1967-1969 yılları arasın da bu ülkede görevli ola rak sürekli kaldım. Ayrı ca kısa aralıklarla birçok kez bu ülkeye gittim. 

Soru: Bu ülkede bu lunduğunuz dönemde izleme ve irdeleme konusunda bir engelle karşı laştınız mı? 

Öğün: Rusçayı ileri derecede bildiğim kanısındayım. Bu nedenle de Sovyetler Birliği'nde politik, ekonomik, sosyal bünyeyi hem yazılı belgelerden hem de uygulamalarından izledim. irdelemelerim sonucu toplumun yaşam ve düşünüsü konusunda doğruya yakın bilgilerim olduğu kanısındayım. 

ÇARLIK RUSYASI 

Soru: Sovyetler Birligi'nin gereksinimi olan ülkelere yaptığı askeri yardım ve son örneği Afganistan hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Öğün: Sovyetler. Birliği'nin 'mazlum uluslar' a askeri yardımı veya daha doğru tanımlaması ile Sovyet yayilma siyasetini, Çarlık döneminin bu tür siyasetinden soyutla yamayız. Çarlık”Rusyasının yayılma politikası ile bugünkü Sovyet politika sını ayrı potalarda değer lendirmek yanılgı olur. Bu politika esasta ve prensip lerde değişmemiştir. Bu yüzden bugün aktüel konu olan Afganistan ola yını sürpriz kabul etme mek gerekir. Olayı şöyle ce açıklarsak bunun sürpriz olmadığı daha kolay anlaşılır: Çarlık Rusyası 
16. asırda Asya'nın ku zeydoğusunu Berring Denizine kadar eie geçir dikten sonra gözünü Orta Asya, Ortadoğu ve Hint Okyanusuna doğru çevirmiştir, Bu tarihlerde, siyaselinin ana prensibini 


, Siyasi ve eko nomik zorunluluktur. Bu inişe karşı koyan devlet, düşman devlettir." Çarlık Rusyasının bu ana siya seti bugün Sovyetler Birliği tarafından titizlikle uygulanmaktadır 

Bu politikanın uygulanmasını açıklarsak, Orta Asya'da Hint Denizi yolunu açmak için Amu-Deryave Siri-Derya istikametlerinde fetih geliş- 


tirmek gerekir. 1852 ile 
1875 yılları arasında 
Türkistan, Semerkant, 


Taşkent, Buhara, Fergana ele geçirilmiştir 

Böylece bugünkü Afganistan hudutlarına kadar olan kesim zaptedilmiştir. Bu Çarlık döneminde olan yayılma. Sovyetler ise siyasetlerinin gereğini bügün uygulayarak Afganistan'ı ele geçirmişlerdir. Böylece Hint Denizine ulaşmak için en üst stratejik bölgeye yerleşmişlerdir. 

Soru: Yerleşmiştir deyimini kullandınız. Sizce Sovyetlerin Afganistan'daki durumu kalıcı bir yerleşim midir? 

Öğün: Sovyetlerin bugün Afganistan'daki görünümü, Macaristan, Çekoslovakva, Polonya gibi kontrolden ziyade bu ülkeyi elde tutacak türde yerleşimdir. Bunun belirtilerini iki şıkta değerlendirebiliriz: 

a) Para biriminin değiştirilmesi, 

b) Afganistan'daki Ruslar direnişin kırılmasında böylesine güçlü bir askeri kuvvete gereksinim yok ken getirilen kuvvetin büyüklüğü, ilerde bv kuvvetlerin amaçla nan planların oluşumu için kullanılacağıdır. Bu 


kanımca en görünüm dür. 

Soru: Çarlık dönemin- de sıcak denizlere inemeyen Ruslar günümüzde daha ileriye gider mi? 

Öğün: Çarlık Rusyasının Orta Asya'dan güneye, yani scak denizlere inmesi İngiliz İmparatorluğunun karşı çıkmasıyla duraklamıştır. Ancak 1 
ve 2. dünya savaşları sonrası İngilizler, Afganistan, Hindistan ve Pakistan'ı boşaltmış, ancak süper devlet olarak ortaya çıkan ABD, İngilizlerin bı raktığı boşluğu dolduramamıştır 

Afganistan 1962'de başlayan Sovyet yardımıyla bugünkü duruma gelmiştir. Sovyetler yıllardır her dalda Afgan gencini çeşitli dallarda egilerek kadrolarını oluşturmuştur. 

Soru: Sovyetlerin Afganistan'daki konumu bir atlama taşına sahiplenme biçiminde değerlendirile: bilir mi? 

Öğün: Kanımca Hint 
Denizine ve Ortadoğu üzerindeki ilerleme isteklerinin tatbiki için ele ge çirdikleri bu üstün stratejik durumu kaybetme- 


akla yakın 


Emekli Korgeneral Musa öğün 


mek isteyeceklerdir. 
ORTA DOĞU'NUN 
KİLİT BÖLGESİ 
TÜRKİYE 

Soru: oOrtadoğudaki 
Sovyet isteklerinden bahsettiniz. Bu yayılma siyasetinin hedeflerini belirler misiniz? 

Öğün: Daha önce de açıkladığım gibi güneye iniş ana prensibi, hem sıcak denizlere, hem de Ortadoğu'nun toprak altı ve toprak üstü zenginlik- 


lerini ele geçirmeyi amaç- 


lamaktadır. Başka bir deyimle Ortadoğu'nun sahip olduğu kara, hava ve deniz ulaşım olanakları 'Sovyet yayılma siyaseti" nin hedefe erişmesinde hayati önem taşımaktadır. Diğer taraftan bu bölge, zenginlikleri açısından elde tutulması gereken idealdir. Ortadoğu" 
nun kilit bölgesi de Türkiye Cumhuriyetidir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin , Sovyetler Birliği'nin yayılma politikasını çok iyi takip ve degerlendirmesi yaşamı için en büyük gereksinimidir 

Soru: Sizce bu görünümde ilk hedef neresidir? 


ve koymaları 


Öğün: Sorunuzu Çarlik döneminden alarak yanıtlamak doğru olur kanısındayım. Çarlık döneminde Hazer Denizinin batı ve doğusunda kendisini petrol bölgesine yaklaştıracak Türkmenistan ve Kafkaslar ötesinde de bugünkü Sovyet Azerbaycan'ına kadar olan bölgeyi ele geçirmiştir. Türkiye'de de 'Ekim Devrimi' 
ne kadar doğuda ele geçirdiği geniş toprakları 
40 yıl muhafaza etmiştir 
Kendi iç bünyelerinde 'Ekim Devrimi' ile oluşan değişiklik ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ulusumuzun direnişi karşısında bu bölgeyi terketmek zorunda kalmışlardır. Çarlığın aldığı bu avantaj "Ekim Devrimi'nden günümüze kadar geçen sürede daha ileriye götürememişlerdir. Ancak bugün İran'ın durumu ve etnik grupların istekleri Sovyetler Birliği planının gerçekleşmesine uygun bir zemin oluşturmuştur. 
Sovyetlerin bu uygun ortamdan yararlanmayacaını düşünmek yüzeysel bir yaklaşımdan da öte saf dillik olur. Bu açıdan İran'daki gelişmeleri dikkatle izlemek ,gerekli ve zorunlu olmuştur. 


ABD-ÇIN IŞBİRLİĞİ 


, Soru: Sizce Sovyetserin yayılma politikası- 


nı önlemenin yöntemi nedir? 
Öğün: Bu konuda 


ABD'nin ve günümüzde 
3. süper güç olarak ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyetinin, Sovyet yayılma yönleri üzerinde caydırıcı güçlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. 
Kararlılıkla uygulanarak bu caydırıcı gücü ; 


“Moskova Olimpiyatlarına gitmeme, ekonomik ambargo vb. gibi önlemlerle nitelendirmek ve değerlendirmek büyük bir yangını üfleyerek söndürmeye benzer. Sovyetler Birliği'nin hedefleri ve taktiği bellidir. Yapılacak iş,hedeflerini bu güce karşı duracak seviyeye getirnektir, 


Seydişehir olayları davasında 
160 sanıktan 63'ü tahliye edildi 


ANKARA (AA) 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesinde “Seydişehir Olayları" davasından yargılanan, 160 
sanıktan 63'ü tahliye edildi 
2 numaralı Askeri 
Mahkemeye, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararıyla, As keri Mahkemeye gönderi len 294 sanıklı davadan 
160 sanık tutuklu bulunuyordu. Yapılan duruş- 


malar sonucu, 160 tutuklu sanıktan, 63' tahliye edildi. 


Bilindiği gibi, 20 Mayıs 1979 tarihinde, Kon- ya'nın Seydişehir ilçesi Alüminyum Tesislerinde, sendikalar arası çekişmeden meydana geldiği bildirilen olaylar çıktı, daha sonra kente yansıyan olaylarla, bazı sendika, parti ve işyeri tahrip edildi, 23 kişi de yaralandı. 


Askeri Savcılık, eylemin "önceden planianarak" yapıldığını savunmuş ve sanıklara "Kendi görüşlerinden (o olmayan kişilere karşı toplu bir soykırımı" ve "Halkı sılahlı durumda hükümet aleyhine isyana kalkıştırmak" suçlarından, TCK' 
nın 49/1-2 maddeleri uyarınca idam ile enaz 10 
yıl arasında hapis cezalarına (o çarptırılmalarını istemişti. 


24 Aralık eylemlerine katılmama çağrısına imza atmıştı 


Nahit Öztürkcan' ın Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısına girmesi engellendi 


ANKARA (ÖZEL) 
İMARLAR Odası 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu yedek üyesi Nahit Öztürkcan'ın toplantılara katılmasını ergelledi. Yönetim Kurulu, toplantıya almama gerekçesi olarak, Öztürkcan'ın 24 Aralık eylemlerine katılmama Çağırısına imza atmasını ileri sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyesi Nahit Öztürkcan geçen ayın sonunda yönelim kurulu toplantısına gitmiş yöne tim kurulu diğer üyeleri ise onu almamışlardı. Yö- 


netim Kurulu buna gerekçe olarak, "oda ilkelerini Çiğnemek" 


“yönelim kurulu kararları dışında kararlara katılmak", "muhalefet lideri gibi davranmak", gerek çelerini ileri sürüyor 


Nihal Öztürkcan 
Mem-Der, DGBF, Yurtse 


ver Öğretmenin düzenlediği ortak basın toplantısına Yurtsever Mimar ve Mühendisler grubu adına katılmıştı. Bu basın toplanfısında 24 Aralıkta yapılacak olan boykot ve direnişlere karşı çıkılmış ve şöyle denilmişti. 
“Boykot ve direniş çağrıları, fırsat kollayan Türkeşlerin ekmeğine yağ sürecek, baskı, kıyım ve sürgünlere. toplu isten 


atılmalara ve kitle orgutlerinin kapatılmasına yolaçacaktır. biz bu nedenlerle bugün yapılmak istenen boykotlara kesinlikle karşıyız." 

Öte yandan Mimarlar 
Odası Ankara Şube 
Kongresi bugün toplanıyor. Öztürkcan'ın yönetim kurulu toplantısına katılmasının engellenmesini kongreye getireceği öğrenildi. 


Turizm ve Tanıtma Bakanının şoförüne bakân dayanmıyor 


BURSA (THA) 
Her hükümet değişikliğinde bakanların, ayakkabı boyacısından, çaycısına kadar bütün personel değiştirilirken Turizm ve 'Tanılma Bakanının Şöförü 9 yıldır 10 bakan degıştirdi. 


Turizm ve Tanıtma Ba- 


kanı ` şöförü Ali Aksoy 
9 yıldır şu bakanlarla 
birlikte çalıştı: Nihat 


Kurcak, Ali İhsan Kırım: lı, Orhan Birgit, Necmettin Cevheri, Lütfü Tokoğlu, Altan Öymen, Nahit Menteşe, İskender Cenap Ege, Alev Coşkun ve son olarak da Barlas Küntay. 


IŞ mevsimine gi- . 


rilmesiyle birlikte, halkın dertlerine bir yenisi eklendi. Yakacak der- di... Türkiye, yakacak ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulunmasına rağmen, yine de halkın bir ton kömür bulabilmesi mesele oluyor. Kömür bulunsa, istenilen fiyata almak ayrı bir mesele 


Konuyla ilgili olarak bir süre önce bilgilerine başvurduğumuz Diyarbakır Belediyesi İktisat Müdürü, "Elimizdeki imkanlarla halka yetecek kadar kömürü getirtmeye yetişemiyoruz. Karaborsada kömür satılıyor, ama nereden bulduklarını da anlayamıyoruz'' diyordu. 

Diyarbakır'da halk, ancak #araborsadan kömür alabiliyor. Karaborsada kömürün fiyatı ise, 4.500 ila 5.000 arasında 


MEVCUT UYGULAMA 


Halkın kömür ihtiya- 
,cının karşılanması için devletçe belirlenen yürürlükteki uygulama, özet le şöyle» 


Doğu, Güneydoğu, İç 
Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki her il ve ilçenin kömür ihtiyacının karşılanması görevini belediyeler üstlenmiş. Her belediye, —resmi daireler dahil— halkın kömür ihtiyacını tespit ediyor ve ortaya çıkan toplam miktarı Türkiye Kömür İşletmelerinin ilgili makamına bildiriyor. TKİ, belediyelerce talep edilen miktarı, oil ya da ilçenin istihkakı olarak Şırnak kömür ocağının bağlı bulunduğu Cizre'deki Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Gali İşletmesi Müdürlüğüne bildiriyor. Artık belediyeler tespit ettikleri miktarda kömürü Şırnak ocağından alabilecekler 


TKİ'nin belediyelere vereceği kömür için belirlediği fiyat, a650 lira Belediyeler, kömürün ocaktan getirilişhiçin harcanacak nakliye iücretini de bu fiyata ekleyerek kömürün halka satış fiyatını belirliyorlar Öğrendiğimize göre Diy~tbakır Belediyesinin tespit ettiği ton başına kömür fiyatı 2.000 bin lira, 


BELEDİYE 
MUTEMETLERİ 
KÖMÜR ' 
KARABORSACILARI 

Belediyeler, TKİ'den gerekli istihkakı sağladıktan sonra, kömürün kendilerine getirilmesi işini bir müteahhite veriyorlar ve bu kişiyi kendilerine vekaleten ''mutemet" tayin ediyorlar. 

İşte bu andan itibaren halkım” yakacak sorunu, mutemetlerin insafına ve mutemetle belediyeler arasındaki pazarlığa kalmış oluyor. 

Geçenlerde Cizre'den Şırnak'a giderken, kömür boşaltan tanıdık bir şoförün arabasına binmiştim. 
O anlatıyor: "Bu araba ağaların. Kasım Ağanın oğlu Nazım'ın. Bunun gibi beş arabaları daha var. 
Hepsi de 79 Ford ve geçici plakalı. Bizim patron aynı zamanda mute- 


met. Diyarbakır, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Siirt'in tüm kömürü bi- 


zim patronun elinde. Hayatımızın sonuna kadar taşısak bitmez. İki aydır tek bir gün tatil yapmadım" diyor. 

İşte başka bir mutemet: Cizre'nin Çeman Meydanında yazıhanesi var. "Aslan Kömür Nakliyatı"" diye. Kendisinin de adı Aslan, Bu mutemet de, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Kayseri ve daha birçok yerin mutemetliğini almış. 

Daha niceleri... Cizre'nin Çeman Meydanı böylesine irili-ufaklı mutemetlerle dolu, Kimi yazıhane açmış, kimi de ayakta iş görüyor 

Bu muütemetlerin bele diyeler için tek yaptıkları iş, belediyelerin kömür almaya gönderdikleri kamyonlara Cizre Gali Müdürlüğünden gidip fiş 


almak veya belediyelerle yaptıkları pazarlık çerçevesinde sınırlı miktarda kömürü belediyelere u laşlırmak. Gerisi geri si, halkın ve belediyelerin sırtından milyonlar, ka zanmak 


CİZRE'NİN ÇEMAN 
MEYDANI 
ALENİ KARABORSA 
PAZARI 

Cizre'de köprü başında bulunan Çeman Mey danı, kömürün karaborsa dan satıldığı açık bir pazar, Bu meydanı ve meydanda açıkça karaborsa- dan kömür satıldığını ilk gören şaşar kalır. Herkesin gözü önünde ve devletin belirlediği fiyatın binlerce lira üzerinde karaborsa satış, Üstelik TKİ' nin Müdürlüğü binası da Çeman Meydanının ortaşında, 


Çeman Meydanında her gün yüzlerce kamyon kömür, bir arabadan digerine nakledilerek tonu enaz 3.000 bin liradan satılıyor. Bu meydan bölgedeki her il ve ilçenin karaborsacılarına mal sevkediyor. Şırnak kömürünün yüzde 80'i bu meydanda karaborsa satılıyor. Bazı açgözlü mutemetler ise, kömürü Cizre'ye getirme zahmetine bile katlanmıyorlar. Onlar, kömürü ocaktan çıkardıktan 1-2 km. sonra, hemen yol kenarına döküyorlar ve orada satıyorlar. Fiyat en az 
2.500 Cizre'ye göre düşük ama sürümden kazanıyorlar. Vakit kaybetmeden arabaları tekrar ocağa sokuyorlar 


Cizre deki Çeman Meydanında, Şırnak so kaklarında veya kömür ocağı çevresindeki yol kenarında karaborsaya satılan bunca kömür, mutemetlerin el koy dukları belediye istihkaklarıdır Mutemetler bu işi belediyelerden al dıkları yetkiyle yapabili yorlar. Elbetteki bele diyeler halkın ihtiyacını karşılayamazlar. Ve elbet teki vatandaş belediyenin tespit ettiği fiyata kömür bulamaz 


OCAK MI 
DEVLETLEŞTİ 
AĞALAR MI 
DEVLET OLDU? 


Şırnak kömür ocağı, bundan birkaç yıl önce 


ortaya çıkarıldı O zamanlar ocak, Şırnak ağalarının özel malıydı 


Üretim kapasitesi de bu güne oranla düşüktü. Bu ocak, daha sonra Şırnak ağalarına milyarlar ödenerek devletleştirildi 

Ancak ocak devletleş tirildiğinden bu yana, her yıl müteahhitlere veriliyor. Ve ipin ucu ka çırılıyor. Artık devletin yönetim ve denetimi ortadan kalkıyor 


Mesela bu yilki durum 


nedir? Bu yıl ocağı çalıştıran müteahhit Nuri Geboğlu'dur. Nuri Geb- 


oğlu, Şirnak ağalarının has adamıdır. Öle yandan Şırnak ağalarının hemen hepsi, ocağın çalıştırılmasında mütaahhide ortak olmuşlardır. Şırnak ağalarından Alihan Ağa, Süleyman (Sor) Ağa, Ka sım Ağa ve Osman Ağa, müteahhidin ortaklarıdırlar. Ve ocağın tüm yöne tim ve denetimi bu ağaların elindedir. Yani eski tas, eski hamam. Ocağın devletleşlirilmesi lafta kaldı, fakat Şırnak ağa ları, Şırnak'ta devlet oldular 

Nitekim bugün Şır nak kömür ocağında kantarvısından sevk me muruna, bekçisinden kepçecisine kadar görev li herkes, Şırnak ayaları nın adamıdır 


Öte yandan Şırnak o cağı, fiilen ağalara çalış maktadır. Bugün Şırnak" 
ta hemen hepsi ağaların olan 200 kadar kanyon vardır ve bu kamyonlar her gün ocaklan 1. 
ton kömür taşıyıp kara borsada satmaktadırlar Ocağın günlük üretim ka pasilesinin halihazırda 2.000-2.500 ton olduğu dikkate alınırsa, üretimin tamamına yakınına Sır- 


nak ağalarıncu el kondu 
Eu anlaşılır. Ege geriye bir Şey kalırsa, onu da Cizre'li mutemel lerm kamyonları tuketmekie dir 

lddia ediyorum: Şi nak ve Cizre arabaları di şında tek bir araba bu yük miktarlarda rüşvet vermeden belediye is tihkakı için dahi olsa 


Şırnak kömür ocağından kömür yükleyemez. İşte size İspatı: Geçenlerde ocakta kaldığım üç gün içinde, Elazığ'ın Maden ilçesindeki Etibank işletmelerinin istihkakını alinaya gelen birkaç kam yon, ocakta beş gün bekledikten sonra kömür alamadan geri döndüler, Sadece o üç gün içinde kö mür alamadan geri dönen arabaların sayısı 10'u ge çiyordu. Bu yüzdendir ki bugün ne kadar yüksek ücret veirseniz verin, yabancı bir kamyonu ocağa götüremezsiniz Nerede kaldı ocağın devletleştirilmesi? 

Ama eğer devlet ile ağalık aynı şeyse, söylenecek söz kalmaz: İşte birbirlerini bulmuşlar 


© Şırnak ağaları kömür karaborsasından milyonlar vuruyor kömür karaborsada 4500-5000 lira açık karaborsa cennetidir 


kömür ağalarının elinde 


© 2000 liralık 
© Cizre-Ceman Meydanı 


İşte Cizre Çeman Meydanı. Şırnak ve Silapi ocaklarından getirilen kömür, nakliyat mutemetlerı tarafından karaborsaya sürülüyor. 


Buğday ambarında, gözü'bağlı tavuktan farkımız yok 


- Varlık içinde yokluk 


y 


Fiy, Sa EIRE a 


Fotoğrafta Pertek'in Biçmekaya köyünde 


artık yıkılmaya yüz 


İZ bnm 


tutmuş eski bir 


konak görünüyor. Bakımsızlık yüzünden yıkılmaya başlayan konağın değerli taşlarını köylüler sökerek götürüyor. 


Birkaç yıl sonra yok olacak! 


@ Ülkemiz zengin tarihi kalıntılarla dolu ama ilgisizlik yüzünden çoğu yok olmaya yüz tutmuş 


HASAN YILDIZ 
Ülkemizin her köşesinde gelecekte arayıpda bulamayacağımız tarihi kalıntılar var. Doğunun küçücük bir şehri olan Tunceli de savısız eserler- 


le dolu. 

Eski yapılar, resimli nakışlı mağaralar, kayalık bir dağın en yüksek eteğinden en alt noktasına yer altından inen taş merdivenler, kiliseler, 


konaklar hepsi de ayrı bir öneme sahip ama ilgisizlik yüzünden artık yok olmaya yüz tutmuş. Böyle devam ederse birkaç yıl sonra bunlar da artık bulunamayacak. 


Küçükpazar Karakolunda bir vatandaşı dövüp 5 bin lirasını aldılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Küçükpazar Karakolunda bazı polislerin semtteki han oda larında kalan işçilerden ve esnaftan baskı yaparak 


*haraç aldığı, vermeyenle- 


ri karakola çekip döydükleri öğrenildi. 


Küçükpazar Karako: 
lunda dövülerek 5 bin lira parasının alındığını 


söyleyen kahvehane işçi- 


Hazırlay 


si Sait Karakurt dün gazetemize gelerek olayı şöyle anlattı: 


"11 Ocak Cuma günü işçi olarak çalıştığım kahvehanede sabah saat 05.00 sıralarında işe gitmek için bekleyen ve çay için işçilerle birlikte oturuyorduk. Mehmet isimli polisle, bekçi Ömer ve bir bekçi daha gelerek 'Bu saatte ne yapıyorsu- 


METİN GÖKTÜRK 


.9 milyon ton buğday fazlamız var ama 7.5 liradan ekmek yiyeceğiz 


© Asgari ücretli ve beş kişilik bir ailenin, gelirinin üçte birini ekmeğe ödüyor. 


©Fazla gelen buğdayımızı ihraç ederek, dış ticaret gelirimizi yüzde 45 artırabilirdik. 
©Bir ucu IMF'li, öbür ucu Rusyalı değneğin denge noktasında ibre 7,5 rakkamını gösterdi. 


> olacağına vardı kmek fiyatları 
7,5 liraya yükseldi. As gari ücretle çalışan beş kişilik bir işçi ailesi gün de tükettiği 5 ekmek i çin bundan böyle ayda 
1125 lira ödeyecek. Ya 
ni: aylık gelirinin üçte birinden fazlasını, Geri kalanı ile de kira ödeye cek, kışlık yakacak, üst baş alacak, çocuklarını okutacak. Ekmeğin ya nına katık için pek bir şey kalmayacağı bes belli. Ve katığı bulamayınca da gelsin bir ek mek daha 

Neden böyle olduğu 


nu, neler olup bittiğini bilmeyen ne düşünür ne, der? "Anlaşılan bu mil let bu yıl toprağından doğru dürüst buğday kaldıramamış, sıkıntıya düşmüş, talep de böyle yüksek olunca çaresiz ekmeğe zam yapmış" 
demez mi? 


Oysa, 1979 yılında 
10 milyon hektar ara 
ziye buğday ekip, 17 
milyon ton mahsul al mışız. Yıllık toplam tüketimimiz ise 12,5 mil yon ton. Yani buğday sız kalıp, çaresiz zam yapmak bir yana, 4,5 


milyon ton da fazlamız var 
“Bütün suç gözü doymaz fırın patronlarında", böyle deyip işin içinden sıyrılan çok olmuştur. Ama altını biraz deşeleyince kazın ayağının hiç de öyle olmadığı görülüyor. 
DEĞNEĞİN İKİ UCU 
Bir ucu IMF'li, öbür ucu Rusya'lı değneğin denge noktasında ibre 
7,5 rakamını gösterdi ve ekmek fiyatları böylece teşekkül etmiş oldu 
İçeride IMF şartları 


bastırdıkça bastırdı, 
' taban fiyatları düşük olacak, sübvansiyon yok" diye tutturdu. Dışarıda Rusya "tank yapacağım, top yapacağım" deyip tarıma boş verdi. Dünya buğday pazarında 40 milyon ton buğdaya talip olup, fiyatların alabildiğine artmasına yol açtı. Ve dünya piyasasında buğdayın kilosu 8-10 liraya yükselirken, Toprak Mahsulleri Ofisi IMF korkusundan 520 kuruşun üzerine çıkamadı 


Ama IMF talimatları 


buğday tüccarını, un fabrikatörünü zengin köylüleri ve ağaları bağlamıyordu. Bunlar Ofisten 50-60 kuruş fazlasını verip köylünün elinde . ne kadar buğday varsa topladılar. 4 
milyon ton almayı planlayan Ofis 1.5 
milyon tonu zor toplayabildi. 

“Buğday ihracı Ofisin tekelinde ama bir yolunu bulur yine de yurt dışına kaçırırım. Geri kalanını da içerde, eli- mi öpene 7-8 liradan nasıl olsa satarım;' Buğday stokçuları işte böyle düşünüyordu. 

Ofisin elinde geçen yıldan kalma 1,7 milyon ton buğday vardı ama onun yeri hazırdı. 
Önceki yıldan anlaşması yapılmış petrol için Arap ülkelerine gönderilecekti. Bu yıl köylüden toplanan 1,5 milyon ton da yine petrol uğruna elden çıkarılınca, Ofis sıfırı tüketti. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi, her yıl belediyelere nüfus başına ayda 
10 kg hesabıyla ucuz 
fiyata buğday verir, ekmek fiyatlarının artmasını önlerdi. Ama bu yıl siloların dibi görününce iş değişti. Belediyelere "Bu yıl bende iş yok, başınızın çaresine bakın" talimatı postalandı. İşte bu anı bekleyen buğday stokçuları nihayet ambarlarının kapağını araladılar. Sonuç, unun kilosu 20 liraya fırladı. 

Böyle yüksek fiyata un alan fırıncılar, zam istediğinden belediyeler eski alışkanlıkla '"'olmaz" demeye niyetlendilerse de sonunda pes 


kmek 7,5 liraya yükseldi. Asgari ücretle çalışar beş kişilik bir işçi ailesi ayda 1125 liraekmek pa rası ödeyecek. Kira, yakacak, üst-baş derken kalığı pek bir şey kalmayacağı besbelli, Öyle olunca da gelsin bir ekmek daha. . 


ettiler ve ekmek zammı- nın altına imzayı basmak zorunda kaldılar. 
Tabii bu arada "İşte yeni hükümet, daha ayağının tozuyla soframızdaki ekmeğe de el attı" diyebilmek için ekmek zammını onaylamakta sabırsızlanan muhalif belediyeler de yok değildi 


BOYLE 
OLMAYABİLİRDİ 


Ama IMF şartlarına boyun eğmemek de vardı. Ofis makul fiyatlarla buğdayı toplayabilir, meydanı banka kredileri ile piyasaya giren tüccara obırakmayabilirdi Sonra belediyelerin buğday ve un taleplerini eski fiyatlardan karşılayabilir, sübvansiyon uygulamasını ( sürdürebilirdi.  Sübvansiyonun hazineye (o yükleyeceği yükü, büyük toprak ağalarından alınacak vergilerle kapatmak mümkündü 

Tüketemediğimiz 
4,5 milyon ton buğda- 


yı, tonu 2UU dolardan ihraç edip 900 milyon dolar döviz kazanabilirdik. Böylece toplam ihracat gelirimiz yüzde 45 oranında artar, döviz darboğazı yırtığımıza kocaman sağlam bir yama dikebilirdik. 

1979 yılı dünya buğday üretiminde 50 milyon tonluk bir açık var. 
Ürdün, Irak Libya, İran Tunus, Polonya ve daha niceleri ellerinde dövizleri, buğday için kapımızda bekliyorlar. Yani 
4.5 milyon tonluk ihracatı gerçekleştirmek, bu yıl hiç bir ciddi güçlükle de karşı karşıya değildi 


#4 


Ama bir ucu 


işte 
IMF'li, öbür ucu Rusyalı değneğin bunca hen- 


gameder sonra dengelendiği ye. - ibreler 7,5 rakamını gösterdi 

Bir yandan 4.5 milyon ton buğday fazlası, öte yanda 7 5 liraya ek mek. Buğday ambarında gözü bağlı aç tavuktan ne farkımız var' 


nuz' diyerek bana küfür ettiler ve zorla dışarı ç! 
kardılar. Amaçları para sızdırmak haraç almaktı. 
Dışarı- çıkardıktan sonra 


döverek sürüklüye, sürükleye karakola kadar getirdiler. Buraya var- 


dığımızda bir grup polis içki masası kurmuş, hem içiyorlar hemde teyp dinliyorlardı. Jana sonra 15-20 polis üzerime çullanarak ellerindeki sopalarla vurmaya başladı. Bu arada üzerim- de bulunan 5 bin lira paramı Mehmet adlı po lis aldı. Bu parayı kendi aralarında obölüşeceklerdir. Bu karakoldakiler benim gibi birçok arkadaşın parasını döve döve aldılar. Bu polislerden şikayetçiyim." 


Ankara Emniyet 
Müdürü Akkaya: 
"Yanlı polisi pasifize etmek politikamız gereğidir” 


HABER MERKEZİ 

NKARA Emniyet 

Müdürü Reşat Akkaya, "Yanlı polisi pasjifize etmek politikamızın gereğidir" dedi. Akkaya, 


dün düzenlediği basın toplantısında Ankara Emniyet Müdürlüğünün 


organize edileceğini, huzursuzlukların ortadan kaldırılacağını iddia ederek, anarşi ve terörün üzerine gidileceğini söy ledi. 

"Kurtarılmış bölge" 
diye bir şey tanımadığını, aşını sağ ve sol eylemrilerin üzerine gidileceğini öne süren Akkaya, hiç kimseye müsamaha edilmeyeceğini söyledi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünün (o çalışmaları hakkında bilgi veren Akkaya, 18 öldürme olayın- dan 10'unun faillerinin yakalandığını 94 tabanca ve 11 otomatik tüfeğin ele geçirildiğini belirtti. 


KTü'de 9 Ocak 


günü yapılamayan 


imtihanlar 
16 Ocakta 
tekrar edilecek 


Karadeniz Teknik Üniversitesinde 9 Ocak 
1980 günü yapılan imtihanların 16 Ocak 1980'de tekrar edileceği açıklandı. 

KTü Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 
9 Ocak 1980 günü topla- 


„nan Üniversite Yönetim 


Kurulu, o gün yapılan 'sınavlarda sınav güvenliği- nin tam olarak sağlanmaması nedeniyle bu kararı aldı. 

Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine, Elektrik (o Fakultelerinde sınavlar üç gün süreyle ertelendi, Rektörlükten ya pilan açıklamaya göre ertelenen sınavlar 14 Ocak 1980 gününden itibaren aynı gün ve aynı saatte yapılacak. Makine, Elektrik Fakülteleri Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bu durumda kaydırılmış olan akademik takvim 1980 yarıyılina ertelenmiş oldu 


m mn 


14 Ocak 1980 


Futbol Federasyonu için © EÇ > 
420 kişi başvuruda bulundu ML 


ANKARA 

Dr. İbrahim İskeçe başkanlığında kurulacak olan Futbol Federasyonu Kurullarına, 
120 kişinin müracaat ettiği bildiriliyor. 


Özellikle izmir ve çevre illerden yapıldığı belirtilen başvuruların çoğunu Merkez Hakem Komitesinde yer almak isteyenler oluşturuyor. Müracaatlarda araya özellikle yarlamenterler ve genel müdürlük yetkilile-ʻi konuluyor 


Yazar ve TV yapımcısı 


ÇETİN ÖNER 


"Denetim sorunu çözümlenmedikçe TRT'de köklü üretim sağlanamaz” 


@TRT' nin teknik gelişimi ortak yapımların yapımlara ağırlık vererek sağlayacağı umudundayım 


@ Cocuk romanım ” Gülibik” TRT ve Alman Televizyonunun ortak yapımı oluyor 


Mehmet Yeşil 


yapacağını soyluyor. 

Öte yandan 15 kişiden oluşacak İskeçe Federasyonuna, eski Altaylı futbolculardan Akın Barhan, Süleyman Özçalışlar ve Lemi Yerli'nin girmeleri kesinleşti. İstanbul'dan ise Ali Şen ve Ertuğrul Dilek'in kurulda yer alacağı gelen haberler arasında, 

Halim Çorbalı'nın başkanlığında kurulacağı söylenen Merkez Hakem Komitesinde, Celal Tarhan, Muzaffer Sarvan, Sedat Özselçuk, Prof, Tayyip Çalışlar, Muvahhit Afir, Feyyaz Tuğrul, Dr. İsmet Gümüş, Cezmi Başar, Dr. Sinan Girgin ve İhsan Tülmen' in bulunacağı belirtiliyor. 


Dr. Ibrahim Iskeçe ise henüz kurullar koausunda kesin bir bilgi vermezken, İzmir'de yapacağı bazı temaslardan sonra açıklama 


Türkiye Şampiyonası sona erdi 


Halterde 


Kızlar Basketbol 
Ligi maçları erken gelen final maçı ile başladı. Bu önemli maçta deplasmanlı ligdeki erkek maçı nedeni ile Beşiktaşlı 


Çetin Öner, TRT'de esas sorunun denetim ve teknik düzey olduğunu söylüyor. 


ile çocuğun sosyal, ekonomik çevresi ve 


m m a m as, 
\ Ha Çevre içindeki ilişkiler işleniyor öykü- e. 


mezar taşı yazısı Çevirisi jle yanıtlayayım. Belki bin, belki ikibin yıl öncesinin bir mezar taşı yazısı: 


sürveyanlık, teknik ressamlık vb. aT A bayan 

AL TIA S ASTE Salt senaryo olarak düşünebildiğim iki ‘Titus ne hikaye okur, basketbolcular yapi. As LAA YT bitirdi 2 yapım var sonra: Ne şiir, genç er e SYC YEUN on yılı aşkın bir süre oyuncu, yö- Ne roman; avantajlıydılar. 


1.Hans Mayer Anadolu'da 

2. Kasaba 

Birincisi Knl işçileri konu alan bir ironi, Renkli olması gereken yurtdışı sahnelerini de içeren bir yapım oldu- 


—1943 yılında doğdu. İşçilik, | 


Ama musabakanin bitiminde iddialı İstanbulspora 43-49 yenilmekten kurtulamadilar. 


netmen üe sanat yönetmeni olarak görev aldı. 1973 yılında TRT'ye girdi. Yapımcı, yönetmen, senarist, sunucu ve oyuncu olarak birçok yapı- 


Ne yapsın zavallıcık, 

Vakti yok ki yazmaktan." 

Şaka bir pa okumaya bile zaman bulabiliyorum ben. Sorun zamansızlık sorunu değil, imkansızlık sorunu. 


ettiği maçta 43 sayı atan Erman'ın bir ribauntu görülüyor, (Ferudun ERBİL Y 


5 Türkiye 
rekoru kırıldı 


ma katıldı. ğundan yapımı için TRT içi ve TI. dışı k sız! Fotoğrafta U Öyküler yazdı. Kısa bir süre ga- tüm olanakları zorlamak gerekecek. asıl yani? Biraz açarmısınız? İstanbulspor 

zetecilik yaptı. İlk çocuk romanı İkması, bir kasabanın yöneticileri ile —Bu sorunuza üçüncü şık olarak dü- ” MERSIN E A 

"Gülibik" Almanca'ya çevrildi. kasaba halkı arasındaki iliskileri, çelişki- şündüğüm sinema bölümünü de katarak ya deği ou yana (Feridun ERBİL) 


Kültür Şubesinde yapımcı-yö- her alis aa Oe keri: nıt vermek isterim. Yukarda TRT için ia- f Mersin'de devam etmek- 


103-60 yendi 


netmen olarak alışan etin sarılarımdan söz ettim, Bu tasarılarımın te olan Türkiye Kulüpleröner ane SAVN] ee ie ri çoğu yıllar öncesine dayanır. Ama bugü- f arası Halter Şampiyonası ——SEDAT ÜRETEN İddialı Beşiktaş ilk yayoruz. KASABA GERÇEĞİ ne dek bir türlü gerçekleştirilememiştir. sona erdi. Şampiyona so- ji rısını pek ciddiye almadıma ml, =ne ç geden kasaba? Neden kırsal kesim, Bu benim suçum mu? Söz verip yapma- İl nunda Ankara Belediye- Salon: Spor ve Sergi Sarayı, ğı karşılaşmada Taçspora 


birinci 


mak durumunda mı kalıyorum, yoksa bu durumda bırakılıyor muyum? İşte soru-F nun can alıcı noktası bu. Eğer tasarılarımı 

— Ülkemiz sanıldığının zıddına kasa- TRT içinde gerçekleştiremezsem, TRT balardan yönetilir bence. Çünkü sağlıklı dışı koşulları zorlayacağım. Çünkü başka bir kentleşme olmadığından, kentlilik de (bir iş gelmez elimden. İşim bu benim. Ve 


spor 87 puanla oldu. 
Müsabakaların son gününde 100 kiloda Güney Sanayiden Hidayet Akın 


HAKEMLER: Süleyman Yaşar xx, Erdinç Elmastaş xx.. 

BEŞİKTAŞ : Battal (8) xx, Vedat (6) xx, Hurşit (12) xxx, Abdullah (18) xxx, Erman (43) Xxxx, Mustafa (2) x, Mehmet x, Aydemir 


fark attı. 103-80... Beşiktaş oyuna adam adama, Taçspor ise bölge savunması ile başladı. Abdullah'ın dış şutları ile Be- 


köy değil d ? 
doğuş si e hasaba? Ya da neden keni 


Kızlar Basketbol Ligının erken gelen finalinde 


—1980 yılı içinde gerçekleştirmeyi düyüne çalışmalar nelerdir? 
— Bunu, A—TV , B—Yazın, C—Sinema 


relay rae Py Fo > Fi y x, Ahmet (4) xxx, Hasan (10) xxx, olarak üçe ayırabiliriz. gem Türkiye'de. Kendini kentli sanan işimi çok seviyorum. i toplam 291 kilo, 110 * TAÇSPOR: Orhan (11) xxx şiktaş 7. dakikada 10 sa- 
4 3 Ele iş ir yığın kasabalı doluşmuştur üç büyük Örneğin, “Sait Hopsait''i yıllarca önce ilod: Ot 3 T 12) xx, Remzi (28) xxx, 16 i 
a, TV'de aleer! tirmeyi Ge kente ve kasabaları ile doğ bağlarını po- (o önerdim, olmadı bir türlü. Sonra Karata ip ad redah İstanbulspor KTürhan 16) xx, Tufan (18) xxx. yi e e ei ilk iş "Gülibik” ortak yapımı. 1980 ba- litik. ekonomik alanda da sürdürmekte- dönemi geliverdi, yasakfidı attı projemizi > p Serdar (5) xx, Murat x... SEA EN T f 


225 kilo, süper ağırda 
Ankara Belediyespordan 


Remzi ile 13. dakikada 
farkı 1 


harında çekimine başlanması gereken dirler. Halit Refi 


Spip aa (Devre: 43-47) filmin senaryo çalışmaları bitirilmek üze- ibi 


Bunun gibi birçok sorunumuz var, kurum çalışanları olarak. En baş sorun denetim 


Beşiktaş'ı 49-43 yendi 


ağabeyimizin dediği "İstanbul eskiden bir milyon al 


sayıya indirdi. 


m panin neme yöresinde yell oyun: fuslu bir kentti, şimdi beş milyonluk bir Bu sorun çözümlenmedikçe bir kurula bı a ali toplam İSTANBUL (ÖZEL) 26-27.. Tabii bunda Tüçularımızla gerçekleştirilecek. e asaba oldu." Gerçek bu! Politikacıları- (o takılan bu yetki, çalışanlara, üretenlere 237.5 kilo kaldırarak | istanbul Kızlar Basketbol Ligi erken gelen fi al fan'ın Erman'a yaptığı NDR'den Jurgen Haase'nin, Senaryo Çe- mıza bir bakın. Kaçı kent soylu? Çoğu da ( devredilmedikçe ve devir işleminde de tek birinci oldular DAR ile Sl e EK DONE YONU ELER baskının önemi büyüktü. 


köylü, ya da kasabalı. Zaten ülkemiz de 


tin Öner, Jurgen Haase ve Cornelius Bisc- sorumlu yapımcı olmadıkça köklü bir üre- Yine ampiyona i iktaş" aki inhoff'un. Renkli ve iki bölüm olarak düşü kovboy filimlerindeki Amerikan kasabala. timi sağlamak olası değil Nİ eni gününde Seire oy e AR Yabancı antrenör yasağı Ye ALA nüldii rına benzemiyor mu sizce? Sonra teknik yeterlik ve yetkinlik soru mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. gey y 


beş Türkiye rekoru kırıldı. Adana Güney Sanayiden Hidayet Akın gençler silkmede 130.5 
koparmada 160.5 ve toplamda 291 kilo ile üç Türkiye rekoru kırdı. Süper ağırda ise Tarsus Yidaş Spor Kulübünden 
Zeynel Abidin Uzkara 


rafa kaldırılıyor 


ALTAY, FEDERASYONUN 
İZNİYLE YABANCI 
ANTRENÖR GETİRİYOR 


İZMİR (AA) 


(34-34) Taçspor, 19. dakikada skoru 5 sayı lehine çeviriyordu. 43-38., Devrenin sonuna gelindiğinde Hurşit ve Battal'ın oyun dışında olması Taçspor'a 47-43'lük bir üstünlük sağlamıştı. 


yarısı Beşiktaşın baskısı altımda geçen karşılaşmada devreyi 17-22 yenik kapatan İstanbulspor, ikinci yarıdaki başarılı oyunu ile rakibini yenmesini bildi, 

Kızlar Liginin diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: : 

LU.S.K. - Fenerbahçe: 6249 

Taçspor - Galatasaray: 64 - 25 


py XA TRT'de. Bu kısıtlı genik olanaklar „Bu, biri den kas a yabancı yapımlarla aşık atabilecek ya-İkincisi, köy ve köylülüğün cılkı çıkartıl- PİNE üretmek de olası değil Yani “Sağ mış bugüne dek fi imlerimizde. Tek tük O cıyla sağcı, solcuyla solcu”, 

doğru, tutarlı filimler yok değil köylülük TRT bunca çarpık işleyişine, bunca po üstüne. Ama çoğunluğu sıradan, ucuz, a- litize bir kurum biçimine dönüştürülmesi lan yanlış şeyler. Bir de köylülüğün folk- ne karşın, çalışanlar için bir okuldur, Ve lorik olarak kullanılması aykırı geliyor bu okuldan yarının ilerici, yurtsever, yetbana, Bu tutum ucuza kaçış bence, ko- kin kitle haberleşmecileri, o yapımcıları, laya kaçış. yönetmenleri, kameramanları, kurgucuları 


Başarılı olması durumunda bundan böyle TRT'nin ortak yapımlara ağırlık ve öncelik vereceği umudundayım. Çünkü teknik olanaklar açısından TV'mizin buna fereksnimi var. Üstelik yapıma katılan TRT çalışanları de bir hizmet içi eğitim niteliğini taşıdığından ayrıca yararı var. Çünkü "Gülibik" ortak yapımına TRT'den en az 10 kişi katılacak. Bu büyük bir pratik olacak bizim için. 


Bu, birinci neden kasaba oluşunun. 


Bu nedenle Beşiktaş i- 


Ben köylüyüm. Kogda aoğdum, orda 
1 


vb. fışkıracaktır. Bu birikim vardır TRT de, ama şu anda statik bir enerji halinde- 


gençlerde 110 kilo kaldı- 


Altay Kulübü Başkanı Maz- 


kinci yarıya Battal ve 


BAP HOPA MEMI büyüdüm. İnanınız filimlerde izlediğim dir. Bunun kinetik enerjiye dönüşmesi rarak rekor kırdı. Daha har Zorlu Romanya'dan gel- Hurşit'i yeniden oyuna a- 

AT oa köylülere hiç rastlamadım yaşamım bo- TRT'nin gerçekten demokratik ve zel sonraki denemesinde ise mesi beklenen Petrescu'nun yö- larak başladı. Nitekim 

Bu iş bir yandan yürüyedursun hemen (o yunca. Yeşilçam an alışılmış filmlerini bir bir kuruma önüşmesi ile doğru orantılı- rekorunu 220 kiloya yük- netime katılmasıyla kulübün 22. dakikada durum Aziz Nesin'in ünlü yapıtı "Gol Kralı Sait yana bırakalım, ilerici, devrimci savında dır. har rey daha da güçleneceğini söyledi. 51-51 berabere oldu. Da-Hopsait" müzikali var yapımını gerçek- (olan birçok arkadaşın köylülük olgusuna, Ve utku eninde sonunda TRT'nin ileri- seltti Federasyondan çalışma iz- ha sonra Tufan'ın uzak- 


leştirmek istediğim. Oyuncu kadrosu he- 


nin tüm olanakların: kullanarak ve zorlayarak girişeceğiz bu işe. Ama önce Yönetim Kurulundan gerekli iznin alınması ve 
1980 Yapım Programına girmesi gerekiyor. Denetim var sonra. iz Nesin'den daha önce gerekli izinler alınmıştı. Şimdi senarvo üstünde gerekli visuel (görsel) değişiklikler yapılarak yeniden yazılması işini sürdürüyoruz. Olanaklarımız elverirse 


tecimsel bir açıdan yaklaştığını gözlem- 


sından değil, o yörenin folklorik özelliklerinden giderek o yöre seyircisinin etkilenmesindendir. Seyirci Sea pipi giyinmiş, kendisi gibi konuşmaya çalışan kişileri beyazperdede gördükçe onunla eytişimsel değil, duygusal bir bağ kurmakta, onunla.özdeşleşmektedir. Bu doğru bir şey değildir bence ve bu koşullarda Doğu Anadolunun halkının filmi yapıla- 


ci, yurtsever çalışanlarının ortak savaşımı 


FEDERASYONU, 
DÜNYA KÖRLER 
ŞAMPİYONASINA 
HAZIRLANIYOR 


gız" dedi. 


men hemen hazır sayılır. AST'taki arka- (o ledim. Örneğin Do u Anadolu halkı üs- | i r ni çıkarılan Petrescu'nun biledaşlarla ve Devlet Balesi ile bir akip ça; tüne yapılan birok BiR seyirci buluşu, Me şezpalaçakür, Buna yürekten inanıyo- SATRANÇ tinin gönderildiği, hafta içinde dan yararlanan Erman lışmasını zorunlu kılıyor Hopsait. TRT' Doğu Anadolu sorununun doğru konma- İzmir'e gelmesi beklenen ye- durumu 61-55 Beşiktaş 


ni teknik sorumlu ile Altay Kulübünün istenen düzeye çıkacağını öne süren Zorlu, "'Avrupa kulüpleri nasıl yönetiliyorsa biz de onu uygulayaca- 


tan savunma yapmasın- 


lehine çevirdi. Aradaki fark 23. dakikada 10 sa yı (67-57) ile Beşiktaşır üstünlüğünü gösteriyordu. 
Kalan dakikalarda Erman'ın süratli atakları ile Beşiktaş aradaki farkı daha da açtı ve karşılaş- 


renkli olarak çekmeye çalışacağız. maz. Yasalar elvermez bir kere buna. 7 madan 103-80 galip ay-Ülkü Tamer'in “Memik” var ardından, Mini çi Mai SE yanılıyorlar. = , İSTANBUL Trabzonspor, Kupa maçı Hildi. 
Kaçağa ilk kez giden Güneydoğu Anado: ARE ine de e ilan ir Ki t Türkiye Satranç Fede- E ulu bir çocuğun öyküsü. Tamer'in iki : a lin 7 rasyonu tüm ilgisizliğe y B sayfalık pi cu bene bir saati aşkın ne- (Pılmamışsa, k lüğün de filmi yapıl- ragmen ioolaman Key ke hazırlıklarına başlıyor Diğer sonucla fis bir TV filmi olabilir. Gerek konu ge- mamıştır henüz. Yaptıklarını sananlar var- trak (Zaha Efes Pilsen - Fenerbahrekse konunun işlenişi şiirsel bir gerçek- ( SA, bu vapıldıanlamınagelmez........ AEDT AFA kizil. TRABZON Oo çe:92-69 iliği içeri TA e t Türkiye birinci ligi i e St G Ey Bağ a elle ok oynamak gerekiyor KOLAYLIGA KAÇMAYALIM Satranç Federasyonu der olarak kapayan Trabzonsporlu lut. g PA Epon Kalejller; koydum bir yana, demleniyor. Yeniden Doğaldır ki tüm bunlardan köylülü Aa Me KE A 7 i irisi ibi iŞ eri gör e sre y ilgili olarak ücü - s ele alıp, başka birisi yazmış gibi, yabancı ğün filmi yapılmasın ya da köy romanı. ii eşle ri Vİ Trabzonspor'un Teknik İşleri Sorig, zl AEA 
bir jës ama acımasız bir biçimde eleşti- Kent romanı tartışması benzeri bir tartış- a ee KISUS lusu Süha Akçay şu açıklamayı yapı- 3 
rerek yeniden yazmak istiyorum. Bunlar ma açmak değil amacım. Ama ben şu aşa- Dünya Körler Şampiyo yor: O.D.T.Ü. - Ormanspor; kısa sürede yapılması tasarlanan işler. Bir mada hemen hemen hiç yapılmamış, Ör- nasına hazırlandıklarını "Futbolculara 14 Ocak Pazartesi gü- 81-69 de ileriye dönük tasarılar var gündemde. han Kemal'in "Kücük İ pr filmleri belirlen Satranç Federas- nüne kadar izin verebildik. Zira lig ái Bunlar olanaklar elverirse TRT içinde, el- pi ren A alare, RE maçlarından önce 27 Ocak Pazar günü Schweppes - Mülkiye: unlar olanaklar elverirse d içinde, ni yapmak istiyorum. Hani şu her gün yonu Başkanı Jirayr Ça- deplasmanda Tekirdağspop ile oynaya- 62-62 vermezse TRT dışında ya da ortak yapım yolda, sokakta rasladığımız “Küçük İn- kir başarılı olacaklarına cağımız kupa maçının hazırlıklarına 


olarak gerçekleştirmek a işler: Bunların ilki benim "Portakal" adlı jas cuk öykümden yapmayı tasarladığım bir film. Şimdilik öyküsünü bitirmek üzerena Öykü bitince a çalışması rir ayaca u 


k. İlk kez portakal gören bir çoc 


iğin Kanı"'ndan bir görüntü, 


Tarık Dursun K.’ nin "Denizin Kanı” 


romanının çekimi tamamlandı 


Ankara Televizyonu Kültür Şubesi yapımcılarından Ahmet Beyazıt tarafında Tarık Dursun K' nın "Denizin kanı" adlı eserinden uyarladığı TV filmi beş böliim olarak hazırlandı. 

Yönetmenliğini Yücel Çakmaklı'nın yaptığı "Denizin Kanı" Ege denizi kıyısındaki küçük bir singerci kasabasını , o kasaba insanlarının tutkularını, aşklarını ve sünger emekçileri ile sünger tüccarı arasında geçen çatışmayı anlatıyor. 


"Denizin .Kani'nda Ahmet Mekin, Bulut Aras, Oya Aydogan, Eşref Kolçak, Muhterem Nur, Lütfi Seyfullah (Yugoslavya'lı oyuncu) Sümer Tilmaç, Tomris Çetinel, Turgut Savaş oyuncu olarak görev aldılar, 


san"ın. Zor olan da kanımca bu . Yoksa isçi sınıfının filmini yapıyorum diye en ilkel sinematoğrafik biçimlerle o sınıfın sanatçılığı savı ile ortaya çıkmak kolay! 
Zor olan gerek öz, gerekse biçim açısından o sınıfın ideolojisinin aiaa sanatsal üretkenliklerin ortaya konmasıdır. 


De Sica böylesi kolaylıklara kaçmadı. 
"Bisiklet Hırsızları"nda, hiç bir aklı başında sinemacı Charli Chaplinler, Felliniler, Antonioniler bu ucuzluğa yüz vermeallar Ve ölümsüz yapıtlar bıraktılar geride. 


Sogu arkadaşların acelesi var bu konuda; ''Türkiye'de İlk" olmaya oynuyorlar oğu. Oysa "Türkiye'de İlk" olmak o kaar önemli değil. urup, durup yeniden bulgulamayalım Bisiklet'i. Biraz komik oluyor bu! 


Güdümlü | eleştirmenlerce o övülmek, dost-ahpap ilişkileri ile ödüller almak, “Türkiye'de ilk defa"larla kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırma özgürlügümüzü, çevremizi kandırmak için bir basamak olarak kullanmayalım derim ben. 
Biraz alçakgönüllü olmak çok mu zor geliyor bazı arkadaşlara? Ben, kendi pay ma, sinema okulunun hazırlık sınıfında görüyorum kendimi. Yeni yeni öğreniyorum sinemayı. Öğrendikçe de daha önce ürettiklerime bakıp, cahil cesareti imiş, diyorum. Oysa şımarmak, ben oldum artık demek için koşullar o kadar uygundu ki, anlatamam. 


Nereden, nereye geldik, değil mi? Toarlayalım isterseniz. İşte "Kasaba"'da ço-S arkadaşımın düştüğü yeaa düşmemek ve kolaya kaçmamak adına "Küçük İnsan"ı, küçük insanları anlatmaya çalışacağım. Çelişkileri, özlemleri, ilişkileri, tutkuları, , kısaca tüm insani yanları ile, bizim insanlarımızı anlatmava çalışacağım. Nasıl ki bir lumpen prorewya. 
varsa, bence bir 'lümpen burjuva' da var ülkemizde. Bu filmde kendi sınıf bilincinde olmayan kişileri konumları, durumları ile eleştirirken, olumlu tipleri ve kişileri de kartondan olmayan canlı kişiler olarak tüm boyutları ile vermeye çalışacağım. 
TRT BİR OKULDUR 
Gelelim yazın'a, nie yazını işine: Şu anda bitirilmiş bir çocuk romanım var; "Baba Bana Gül Al". İki tane de yürüyen, gelişen ve geliştikçe yazılan roman. 
Biri büyükler için “Kar Dağının Ardında Ne Cin, Ne Peri", öteki gene çocuklar için;"'Portakal"'. Bahara kadar her ikisini de bitirebileceğimi sanıyorum. 
—Bunca uğraşınızın arasında çocuk yazınına nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? 
—Bunu Ülkü Tamer dostumun nefis bir 


“Gülibik'in Almanca kapağı. 


Ödülünü kazanan öyle Bir Nevcivan 
Devlet Tiyatroları programına alındı 


Mayıs ayında yıtırdiğimiz degerli tiyatro ve sinema adamı Muhsin Ertuğrul anısına, bir gazetenin düzenlediği tiyatro oyunları yarışmasında ödül kazanan Nezihe 


Araz'ın "Öyle Bir Nevcivan"' adlı oyunu Devlet Tiyatrolarının 2. 
Tur oyunları içinealındı ve provalarına Küçük Tiyatroda başlandı. 


“Öyle Bir Nevcivan" kendisini her zaman yenilemeyi başarmış -yaşlı bir kadının, hala eski günleri yaşayan, bugüne ayak uyduramayan kocasının ve ömrünü onların yanında geçirmiş evin vazgeçilmez bir parçası haline gelen halayıklarıyla beraber yaşadıkları Beşiktaş'ta eski bir konaka geçer. 


Yönetmenliğini Yalın Tolga, dekor ve giysısini Serpil Tezcan'ın yaptığı oyunda şu sanatçılar rol al almaktadırlar: Maral Üner Nutku, Yalın Tolga, Güven Çulhaoğlu, Mehmet Gökçer, Nurcan Süer, Ayşen Gökçer ve Haydar Gültepe. 


inandıklarını söylüyor 


nan gençler. 


Rakamlarla 


Türkiye 1. Futbol Liginde, ilk yarı sona ererken Anadolu takımları üstünlüklerini kanıtlarlarken, sezona milyonlarca liralık transfer ve şampiyonluk ümitleriyle giren İstanbul'un üç büyüğünden sadece Beşiktaş beşincilik ile sevinebildi 

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor M Ekşi, Nejdet, Orhan gibi aslarını satmasına Necati gibi bir as futbolcunun ligin başında ayağının kırılması nedeniyle takımdan uzaklaşmasına rağmen genç ve tecrübesiz kadrosuyla A.Suat Özyazıcı gibi kurt bir hocanın 
yönetiminde ilk yarıyı önde kaparken, 15 
maçta yenilgi yüzü görmeyerek kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu 

Trabzonspor ilk yarıyı yenilmeden lider kaparken 15 maçta sadece 5 gol „iyen sağlam bir defansa ve Şenol gibi başarılı bir kaleciye sahip olmanın rahatlığını yaşıyor. 
Trabzonsporun liderliğinde büyük payı olan Şenol, takımının en yakın rakipten dört puan önde olmasında en büyük etken. 

Bu sezon, ikinci ligden, birinci lige çıkma başarısını gösteren Rizespor, Gaziantepspor ve Kayserispordan Rizespor ligde en fazla gol atan takım ünvanını eline geçirirken attığı 20 gole karşılık 18 gol yiyerek ligde en ofansif futbol oynayan takım olduğunu gösterdi. Ayrıca 20 golün 11 tanesini dış sahalarda atmış olmaları, ofansif futbollerinin en güzel kanıtı. Bu arada Rizesporlu Zafer'in de 7 gollle gol krallığında başa oynaması küçümsenecek gibi değil. 

Gaziantepspor da Rizespor gibi bu yıl çıktığı ligde büyük bir form göstererek ilk yarıyı ikinci bitirme başarısını gösterdi. 15 maçın sonucunda 6 yengi sağlayan Gaziantepspor Milli Takıma futbolcu vererek futbolumuzda Güneydoğunun temsilcisi oldu. 

Diğer 16 puarlı takımlardan Altay ve Orduspor geçen yılki başarılarını göstereceğe benzerlerken, sezona 20 milyonluk transferle giren Beşiktaş ancak averajla beşincilik elde etti. 

16 puanlı beş takımdan sonra br sezon ligde beş tane de 15 puanlı takım var. 
15 puanlı takımların içinde en başarılı olanı 
Adana Demirspor. Rizespor'un ardından 17 
golle en çok gol atan takımlar arasında ikinci olan güneyin temsilcisi hemşehrisi Adanaspordan daha iyi durumda bulunuyor. Ada- 


başlamamız gerekir. 


1. Ligde ilk yarı raporu 


naspor ise Özer gibi bir golcü ile bu sezon alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Özer ilk yarı 8 gol atarak gol krallığında en iddialı futbolcu olduğunu gösterdi. 

Fenerbahçe bu yıl kötü bir sezon geçiriyor. Dev seyircisiyle, üstün gücüyle futbolumuzun bu büyük ismi bu sezon sadece isim olarak var. İlk yarıyı onuncu olarak kapatan Fenerbahçe Şükrü Ersoy'la başladığı sezonu Ziya Şengül'le sürdürüyor. 17 gol yiyen Fenerbahçe son yılların en ağır yenilgisini de bu yıl yaşadı. İzmir'de Altay'a 4-2 yenilerek durumunun kötü olduğunu iyice ortaya koydu. 

Her zaman şampiyonluğa oynayan Galatasaray da tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Kurulduğundan beri ilk kez ligi düşme hattında bitiren Galatasaray iki kez galip gelebilirken —4 averajla bu yarıda küme düştü. 


Geçen sezonun flaş takımı Diyarbakırspor bu sezon başarılı olamazken, attığı 12 
gole karşılık 19 gol yiyerek en fazla gol yiyen takım oldu ve ilk yarıyı sonuncu olarak kapattı. 


Z Geçen yıl birinci liğe çıkma başarısını gösteren üçüncü takımımız, Kayserispor, bir kez galip geldi. 10 karşılaşmayı da berabere bitirdi. Bu durum aynı zamanda Trabzonsporla birlikte en fazla berabere kalan ik olma özelliğini Kayserispor'a kazanirdi, 


Birinci Futbol Liginde ilk yarı yapılan 
120 karşılaşmada 228 gol atılırken, bunun 
144 tanesini ev sahibi takımlar kaydetti. 
Geri kalan 84 golü atan konuk takımlara attıkları goller 10 kez deplasmanda galip gelmelerini sağlamış... 


—————---—- 
İLK YARI SONUNDA......... 


İLK YARININ FUTBOLCUSU: Şenol-Trabzonspor İLK YARININ TAKIMI: Trabzonspor 

İLK YARININ GOL KRALI: özer-Adanaspor (8 gol) 

İLK YARININ KARMASI: Şenol (Trabzon: spor) - Turgay (Trabzonspor), Fatih (G.Antepspor) Fatih (Galatasaray), Bilal (Altay) - Zafer (Rizespor), Nevruz (Altay), Öner (Galatasaray) - özer (Adanaspor), Sedat ill (Bursaspor), Mahmut (Orduspor) 


———— rn 


İlyas Çokay 
"Genç binicileri tedirgin etmeye kimsenin hakkı 

yoktur” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan Bilgin'in sözleri üzerine Albay Eyüp Öncü'nün bütün Türk Suvari Subayları adına bir kınama bildirisi yayınlayıp federasyon başkanının da müsteşarın fikrinde olup olmadığını sorması üzerine gazetemize özel bir demeç veren Binicilik Federasyonu Başkanı İlyas Çokay, "Benim genç binicilerimi tedirgin etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi. o — 

Federasyon Başkanı Ilyas Çokay, binicilerini savunarak şunları söyledi: 

"Bu genç binici kimmiş? Bunun kim olduğu açıklanmalıdır. Bütün Türkiye'deki biniciler böyle bir beyanatla küçük düşürülemezler, Buna kimsenin hakkı yoktur, Onlar adına üzüntüdeyim, Bu genç binicinin kim olduğunu merak ediyoruz. Kim olduğunu bilmedikçe bu sözleri söyleyen kişiyi şüphe ile izleyeceğiz.” 


Masa Tenisi Takımımız bugün kampa giriyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Perşembe günü Anadolu Spor Sitesi Salonunda Avrupa Masa Tenisi Ligi 1 kategori maçı için İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Masa Tenisi Milli Takımız bugün İstanbul'da kampa giriyor. Keban Otelinde kampa girecek olan Masa Tenisi Milli Takımımızda bulunan sporcular şunlar: Vasil Aleksandiridis, Oktay Çimen, İsmail Hakkı Özçelik, Kadriye Poyrazoğlu, Demet Candemir, Sevda Do- 

- gan... 


Aydınlık EA 


m 


BM'nin Afganistan... 


Adli Tıpta... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ıdı doktor imzaladı. 
Adli Tıptan verilecek aporlarin, 6116 sayılı yasa re Adli Tıp Tüzüğü gereği Adalet Bakanlığınca ataıan uzman doktorlarca rapılması gerekirken, oopsi raporunun bu dok- or tarafından verilmesi dikkat çekti. 
HAYRİ SÖZEN 
KİMDİR? 

Yaptığımız araştırmaar sonucu Dr. Hayri Sö- 
:en'in Veteriner Okulu nezunu olduğu,Adli Tıpada baytar olarak tanınlığı ortaya çıktı. Sözen ıyrıca toksikolojii (zehirenmeler) konusunda da öğrenim görmüş ve araşarma yapmış. 

Ancak sözkonusu razorla Dr. Hayri Sözen'in ızmanlığının hiç bir ik gisi yok. Çünkü ölen ejek değil elli yaşında bir yayan, ölümnedeninin de zehirlenme ile ilgisi yok. 

Aldığımız bilgiler Adli 
Tıp Kurumunun bazı rayorlarına yasal olarak yetkisi olmamasına rağnen Hayri Sözen'in imza ıtmaya devam ettiği yönünde. 

Bütün bu raporlara Sözen'in imza atmasını sağlayan ve bu raporları oaaylayansa çeşitli yetki suistimali ve yolsuzluklarını ortaya çıkararak yayınladığımız Adli Tıp Kurumu Başkanı Şemsi 
Gök. 

SEKRETERİNİ DE 
TEKNİSYEN OLARAK GÖSTERMİŞTİ 

Adli Tıp Kurumu Başkanı Şemsi Gök daha önce de sekreteri Muazzez Tanrıöver'i fotoğraf teknisyeni olarak göstererek devlet kesesinden çıkar sağlamıştı. 

Daha önce belgesini yayınladığımız bu konudaki ödeme ,Cumbhuriyet Savcısı Rıfat Aktürk'ün 
26 Ekim 1978 tarih ve 
4972 numaralı emri ile 
gerçekleştirilmişti. 


Adı var kendi yok bazı sendikalar 
Rus işgalini savundu 


HABER MERKEZİ 


Adı var kendi yok sendikalar yaptıkları açıklamada Sovyetler Birliği" 
nin yanında olduklarını belirttiler. İplik-İş, Birleşik Maden-İş, Birleşik Besin-Iş sendikaları ile Emekçi Kadınlar Birliği yaptıkları ortak açıklama da "Afgan devriminin yeni bir aşamaya girdiğini" iddia eğerek, Rusya' nın yalnız olmadığını söylediler. 


Betonsan işçileri haklarını alamıyor 


İZMİR (ÖZEL) 
Petkim'in Aliağa'daki ınşaatlarında Çalışan Betonsan A.Ş''nin 100 kadar işçisi işveren iflas ettiği için hiçbir haklarını alamıyorlar. Binlerce lira alacaklı durumda olan işçiler Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurarak haklarının verilmesini is- 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
Ezgi Kervanı 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
Kadın Dünyası 
Arkasi Yann 
Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 
HABERLER 
Dünden Bugünden 


TRT 2 


08.00 
08.02 
09.00 
09.30 
10.30 
11.05 


05.05 
07.30 
07.40 
09.02 
inei 
11.05 
12.10 
13.00 
15.20 


Açılış ve Program 
Gün Başlıyor 
Olayların Içinden 
Türküler 

Sağlık Kurumları 
Türküler ve 
Zeybekler 
Oyunlarımız, 
Ezgilerimiz 
HABERLER 
Olayların İçinden 


TRT 3 


07.02 
07.02 
09.00 
10,00 


12.40 


13.00 
13.30 


Açılış ve Program 
Güne Başisrken 
Türkçe Haberler 
Çağdaş 
Sanatçılarımız 
Öğleye Doğru 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberier 


11.00 
12.00 
12.03 
12.06 Fransızca Haberler 12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Eralp, Sovyetler Birliği'nin uluslararası kamuoyunun "Afganistan'ın iç işlerine artan müdahâlesi- ne son vermesi için" yaptığı çağrıya uyması dileğini ifade etti. 

Genel Kurulda konuşan Birleşik Amerika 
Daimi Temsilcisi Donald 
Mc Henry de, Sovyetler Birliği'nin Afgan halkının Sovyet yanlısı yönetime karşı direnişlerini kırmak amacıyla askeri müdahalede bulunduğunu ve Sovyetlere karşı yeni önlemler almayı düşündüklerini söyledi. 

Genel Kurul tısında Federal Almanya, İngiltere ve Brezilya temsilcileri de Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Hindistan delegesi ise, karar tasarısına şiddetle karşı çıktı. 

Öte vandan, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılma} üzere New York' 
ta bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Aga Şahi, Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Cyrus Vance' 
la Afganistan'daki gelişmeler konusunda bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonunda ABD Dışişleri Bakanı Vance'in herhangi bir Sovyet müdahalesi karşısında Pakistan'a gerekli yardım sağlayacakları konusunda güvence verdi. 

TAHIL ÜRETİCİLERİ 

Bu arada, dünyanın önde gelen tahıl üreticisi ülkelerin temsilcilerinin Washington'da yaptıkları ortak toplantıda, ABD tarafından Sovyetler Birliği'ne karşı alınan buğday ambargosu kararı- nın desteklenmesi kararlaştırıldı. 

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri, Kanada, Arjantin ve önde gelen öteki hububat üretfcisi ülkelerin ABD'nin Sovyetler Birliği'ne buğday satmama kararını destekledikleri belirtildi. 

Dünya pazarlarında 
100 milyon tonluk bir 
buğday fazlası olduğu sanılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu buğday fazlasının Rusya' 
ya gitmemesini sağlama- ya çalışacaklarını söyle- 


di. 
CEZAEVİNDE İSYAN 

Celalabad-Kabil yolu üzerinde, Kabil'e 25 km. 
uzaklıktaki Afganistan'ın en büyük cezaevi Puluşar- ki'de isyan çıktı. Babrak Karmel yönetimi tarafından serbest bırakılacağı iddia edilen tutuklular- dan yalnızca 125 kişinin serbest bırakılması üzerine tutuklu aileleri ile 
Rus askerler arasında çatışma çıktı. 

Askerlerin 2 bini aşkın kalabalığa ateş etmeleri sonucu 10 kişi öldü. 
Bunun üzerine kalabalık "Kahrolsun Rusya" sloganını bağırarak saldırıyı protesto etti. 

ZİYA ÜL- HAK'IN 

ÇAĞRISI 

Pasitan Devlet Başkanı Ziya Ül-Hak, tüm dünya kamuoyunun özellikle Müslüman dünyasının yabancı ülkelerin başka ülkelerin içişlerine silahlı müdahalelerini kınamalarını istedi. 


Dünya kamuoyunun 


bu tür saldırılar karşısında sessiz kalması halinde bundan daha çok zayıf 


16.05 
28.02 
18.16 


Okul Radyosu 
Çocuk Bahçesi 
Haftanın Çocuk 
Şarkısı 
HABERLER 
Köy Dağarcığı 
Dostlar Beni 
Hatırlasın 
HABERLER 
Gecenin İçirden 
Program ve Kapanış 


19,00 
20.02 
20.07 


23.00 
23.10 
01.00 


16.20 
16.40 


Arkası Yarın 
Türkülerden 
Seçtiklerimiz 
17.00 Türk Yorumcuları 18.30 Kurtuluş Savaşı Günlüğü 
HABERLER 
Türküler 

Türküler 
HABERLER 
Program ve Kapanış 


19.00 
19.30 
20.45 
23.30 
23.55 


13.00 
15.00 
17.00 
17.03 
17.06 
19.00 
21.00 
22.00 
22.03 
22.06 
01.00 


Konser Saati 
Günün Konseri 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler Fransızca Haberler 
Akşam Konseri 
Pazartesi Konseri 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler Fransızca Haberler 
Program ve Kar anış 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


toplan- * 


ve ufak ülkelerin zarar göreceğini kaydeden 
Ziya UlHak, Pakistan" 
ın Afganistan'daki gelişmelere ilgisiz kalamayacağını söyledi. 


ABD'Lİ SENATÖR 
Öte yandan Amerika- li Senatör S. Sehweiher, Amerika'nın Çin'e silah satması gerektiğini söyledi. Senatör, Sovyetler Birliği'ni odurdurabilme- nin tek yolunun u olduğunu belirtti. 
LORD CARRİNGTON 
Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Umman'dan Su- 


udi Arabistan'a geçti. 
Lord Carrington Suudi Arabistan yetkilileriyle 


artan Rus tehdidi karşısında Hürmüz Boğazırin güvenliği sorununu görüşüyor 

BREJNEV 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Sovyetler Birliği'nin o Afganistan'a yaptığı askeri müdahaleyi görüşmek üzere şu sıralarda toplanması beklenirken, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Birleşik Amerika'yı Afganistan konusunda suni bir gerginlik yaratmakla suçladı. 

Afganistan'da meydana gelen olaylardan bu yana ilk kez resmi bir açıklama yapan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, "Yeni Afganistan yönetimine yardım etmeseydik, güney sınırımızdaki bu ülkeyi emperyalizmin kucağına atmış olurduk" 
dedi. 

KANADALI BAKAN 

Kanada Dışişleri Bakanı Bayan Flora McDonald, Basra Körfezine ve bölgedeki petrol alanlarına bir çıkış noktası arayan Sovyetler Birliği'nin gerektiğinde İran ya da Pakistan'ı işgal etmeyi tasarladığını, bu durumda bir savaş çıkabileceğini söyledi. 

HOMEYNİ'YE MESAJ 

Afganistan'ın kukla lideri Karmel, İranlı dini lider Homeyni'ye bir mesaj göndererek, ülkeleri arasında yakın ilişkiler kurulmasını istedi. - Karmel mesajında İran'a en kısa zamanda bir iyi niyet heyeti gönderebileceğini belirtti. Babrak, aynı mesajda, Rusya'nın hiç bir çıkar peşinde olmadan Afganistan'a geldiğini de iddia etti. 

ECONOMİST 

İngiliz "Economist" dergisi, yeni sayısında Sovyetlerin Afganistan" daki kış saldırısının arkasından baharda bir barış taaruzunun gelebileceği- ne işaret ediyor. Dergide şunlar yazılı: "Bazıları hiç bir şeyin değişmediğine, tayin edici bir şeyin gerekmediğine inanacaklardır” 

Öte yandan aynı dergi, Hindistan'ın Hindistan alt kıtası ülkeleri, İran, Irak ve Kuveyt'le birlikte bölgenin büyük devletler- den kurtulmayı istediğini Ruslara bildirmeyi düşündüğünü yazıyor. 


Yurtsever 


Mühendis ve 
Mimarlar 
TMMOB’ yi 
” Afganistan işgalini açıkça kınamaya” 
çağırdı 


ANKARA(ÖZEL) 
TMMOB aradan iki hafta geçmesine rağmen Afganistan işgali konusunda hâlâ görüş açıklamazken Birlik içinde mücadele eden "Yurtsever Mimar ve Mühendisler Grubu", TMMOB'ye yazılı olarak yaptığı başvuruda, "TMMOB yönetiminin, kendi tabanının ve tüm Türkiye haikının eğilimine uyarak, zaman geçirmeksizin bu konudaki tutumunu belirlemeye ve Afganistan işgalini açıkca kınamaya" çağırdı. 


KAYIP— Esnaflar Derneğinden aldığım Kahvehane ruhsatımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Dervis YESİLBAĞ 


KAYIP— Ağır vasıta şoför ehliyetimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Niyazi KARAKÖSE 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 2249 54 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Samsun” da taranan kahvede 
2 kişi öldü 


Sams..n'da önceki akşam saat 19.00 sraların- da Bahçelievler semti Mevlana (o Caddesindeki Çamlıca isimli kahvehane tabanca ile tarandı. İki kişi öldü, iki kişi yaralandı. 

Emniyet (o Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kahve tarama olayında İhsan Kurt ve Mustafa Çankaya isimli şahıslar öldü, Turan Yumak ve Selahattin Keskin isimli şahıslar ise yaralandı. 

ANKARA'DA 

Ankara, Siteler semtinde, sokakta halktan zorla para toplayan üç komandodan Adem 
Yurtoğlu yakalandı, iki komando ise kaçtı. 

Halktan zorla para toplayan üç kişilik grup, esnafın şikayeti üzerine güvenlik kuvvetlerince yakalanmak istendi, ancak 


gruptan iki kişi kaçmayı başardı. 
Yakalanan Adem 


Yurtoğlu adlı komando- nun üzerinde yapılan aramada bir adet Beretta marka tabanca, 7 adet mermi ile birlikte cezaevlerinde yatan komandoların listesi ve 8 bin 
140 lira para bulundu. 
Öte yandan önceki gece Ankara'da Hasköy semtinde bulunan bir benzin istasyonu silahlı iki kişi tarafından soyuldu. Soyguncular 60 
bin lira alarak kaçtılar. 


İSTANBUL'DA 4 
İstanbul Merter'de dün devriye görevi yapan erlere saldırarak silahlarını almak isteyen üç kişiden biri yaralı olarak yakalandı. 


İZMİR'DE 
Balçova'da bir şoför öldürüldü. Katiller olaydan sonra ehliyet ve ruhsatı alarak kaçtılar. 
Polisin verdiği bilgiye göre Zafer Zap -adlı spor Balçova'da Teleferik mevkisinde ölü olarak bulundu. 


(Baştarafı 1. sayfada) 


muzun jeopolitik durus mu ve Ortadoğu ülkeleri açısından önemi bakımından yalnız içerden gelen tehlikelerle değil, dışardan gelen tehlikelerle de karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 

İKİ YILDA 1954 ÖLÜ 

İçişleri Bakan, Gülcügil, daha sonra 1378 ve 
1979 yıllarında meydana 
gelen siyasal nitelikteki olaylan karşılaştırarak iki yıl için de toplam 
1954 yurttaşın siyasal cinayetlere kurban gittiğini açıkladı. 

-Gülcügil bu şöyle konuştu: 

“1978 yılında siyasal nedenlerle 34 öğretmen öldürülmüş, 1979 yılında bu rakam 62'ye yükselmiştir. 1978 yılında 258 
öğrenci öldürülmüş, 1979 
yılında bu sayı 171'e düşmüştür. 1978'de öldürülen işçi gruplarından öl-- dürülerin sayısı 1978 yılında 444 iken, 1979 yılında 709'a yükselmiştir. 
Toplam olarak 1978 vılında siyasi nedenlere bağlı olarak öldürülenlerin sayısı 831 iken 1979 
yılında bu rakam 1123'e yükselmiştir. 

Gülcügil, şiddet olayları ile silah kaçakçılığı a- 


konuda 


rasında yakın ilişki bu-. 


lunduğunu savunarak, olayların önlenmesi için Meclis gündeminde bulunan "önlem paketinin bir an önce çıkarılmasını da 
istedi. 4 
SİLAH KAÇAKÇILIĞI 

Silah kaçakçılarının bazı olayların çıkmasında rol oynadığını belirten Sabri Öztürk, silah kaçakçılarının anarşik olayları organize ettiklerini, havayı gerginleştirip kaçakçılığı artırdıklarını, bu kişilerin yeni olayların çıkmasına neden olduklarını söyledi.. 

TERÖRÜN ULUSAL 

VE ULUSLARARASI 

YÖNÜ 

CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç de görüşlerini açıklarken Türkiye deki terör olaylarının ulusal ve uluslararası yanı olduğunu bildirmiş, demokrasi konusunda anlaşma sağlanması halinde önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda daha kolay birlik sağlanacağını belirtti. 

Eskişehir AP Milletve- 
li Seyfi Öztürk'ün 1974 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42 L TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [J DİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat:3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


Tepkiler... 
Haydar Tunçkanat: 


(Tabii Senatör) 
“Sovyetler Birliği, Ať- 


aralarındaki nın gereği olardiğini söylüyor. A- in ve Amerika bağımsız bir ülkenin iç işle 


ganistan'a anlaşmanın rak gi ma 


rine o saldırıldığını lüyorlar. Kendileri yapınca mübah oluyor. Çin'de 


Vietnam'a saldırmıştı. 


"Bizim de Amerika ile anlaşmamız var. Amerika da bize müdahale edebilir. 

“Içişlerine bir ölçüde müdahaledir. Tasvip edilecek bir yanı yok. 


Kınamaktan kaçınanlar 


Ahmet Yıldız: 


(Tabii Senatör) 


"Ortadoğu'dan yeni geldiğim için araştırma yapamadım. Görüşümü araştırdıktan sonra söyleyeceğim. Ne olup bittiğini bilmiyorum." 


“Elimizde yeterli veri yok. Batı kaynaklarına güvenim yok. Mesele çarpıtılıyor. Birşey söylemek için henüz erken." 


Ekrem Acuner: 


(Tabii Senatör) 


“Görüş obildirmeyeceğim. Prensiplerime aykındir." 


Suphi Karaman: 
(Tabii Senatör) 


"Görüş açıklamayacağım, grupta görüşüldükten sonra açıklayabil: 
rim. 


Sami Küçük: 


(Tabii Senatör) 
“Herhangi bir görüşüm yok. Bu konu henüz gruba gelmedi. Bir sey söylemek istemiyorum." 


Gülcügil... 


„affını eleştirdiği ve Af 


cadele azmi ve moralinin bozulduğunu savunduğu? 
konuşmasından sonra söz alan İzmir CHP Milletvekili Süleyman Genç, kaba bir otorite ile geçici bir sükunet sağlanabileceğini ancak daha sonra çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağını söylediler. 


AP ile demokrasi konusunda anlaşabilirlerse, önlemlerde ve önlemlerin hayata geçirilmesinde daha rahat, daha kolay anlaşabileceklerini kaydet- 


“İdeolojik görünümleri farklı olanların varmak istedikleri hedefte dost oldukları bilinmelidir. Bunda birleşebilecek miyiz. Hedefleri demokratik rejimdir. Bunlar birbirlerinden kopuk değildirler. Temelinde aynı eller vardır. Türkiye'deki terörün uluslararası boyutu vardır. 


nu ile devletin gü- ` wwetlerinin mü Eskişehir 


önlemler... 

(Baştarafı 1. sayfada) konuların başında polis derneklerinin geldiğini belirtti. 

CHP Ankara Senatörü Uğur Alacakaptan, partiler arasında oluşturulan komisyonda ortak noktaların saptanabileceği kanısında olduğunu, nitekim AP ile 
CHP'nin birçok noktada görüş birliğine vardığını açıkladı. Alacakaptan, AP ile anlaşamadıkları konula» 
rın Dernekler Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununda yapılacak değişiklikler üzerinde olduğunu, ancak tartışmanın sürdüğünde anlaşma sağlanabileceği umudunda olduğunu ifade etti. 

CHP Zonguldak Senatörü Kemal Anadol ise, önlemler paketi Meclise geldiğinde 
CHP Grubunun verdiği önergelere sahip çıktıklarını, bu önergelerin AP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi. Anadol önlemlerin Anayasa- 
.ya, özgürlüklere aykırı maddeleri içerdiğini, bunların yasalaşmaması için çabalarıni sürdüreceklerini söyledi. 

AP Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Oğuz Aygün de aynı konuda Yankı dergisine görüşlerini açıklarken, CHP ile müşterekler bulmaya çalıştiklarını, ancak polis dernekleri konusunda anlaşamadıklarını belirtti. Önlemler paketinin anarşiyi ortadan kaldıracak *mı şeklindeki soruya ise, bunun sadece bir başlangıç bir basamak olduğunu, ardından ciddi ve samimi uygulamalar izin geçerli önlemlerin alınması gerektiğini ileri sürerek polis derneklerinin ortadan kaldırılmasını savundu. 


İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan AP Milletvekili 
Seyfi Öztürk, Türkiye'deki solun büyük kısmının önce vatan demediklerini söyledi. Türkiye'deki bir kısım solun Afganistan'ın işgalini bile tasvip ettiğini söyleyen Öztürk, anarşinin 1974 affından sonra arttığını öne sürerek “önce solcular örgütlendiler. Ondan sonra diğer grup reaksiyon olarak çıktı"' dedi. 


ANARŞIDIŞARIDAN 

PLANLANIYOR 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ise yaptığı konuşmada, "Anarşinin dışarıda planlanıp içeride uygulandığını” belirterek, '"'Anarşinin gençlerin ikiye bölünmesinden, ülkenin etnik yapısından, ekonomik durumundan ve kırsal alandan kentlere yapılan göçlerden yararlandığını" ileri sürdü. Ölçen TRT'nin anarşi konusunda verdiği gaberleri de elestirdi. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 
1. OLAĞAN KONGRESİ (25-26-27 Ocak 1980) 


Türkiye Işçi Köylü Partisi 1. Olağan Senel Kongresi 25, 26, 27 Ocak 1980 günleri Ankara' da yapılacaktır. Genel Kongre çalışmaları 25 ve 
26 Ocak günlerinde Derya sinemasında saat 
99.00 ile 20.00 arasında ve 27 Ocak günü Atatürk Kapalı Spor Salonunda saat 10.00 ile 16.00 
arasında yapılacaktır. Kongre çalışmalarını takiben saat 23 00'e kadar sürecek 1. Genel Kongre Şenliği yapılacaktır. Duyurulur. 


GÜNDEM 


. Açılış, İstiklal Marşı, Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşu. 


. Genel Kongre Başkan ve Divan Üyelerinin 


seçimi. 


. Merkez Komitesi Raporu üzerine tartışmalar 


ve oylama. 


. Tüzük değişikliği üzerine tartışmalar ve oy- 


lama. 


5- Seçimler 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Merkezi 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 
06 


YURTDIŞI BOROLARI 


11 437 595 


FRANSA BELÇİKA e il z | Josaphat, 
/M 60 | 75017 Paris 1030 B; les 
Tel: 64 72 120 


(Baştarafı 1. sayfada) dular. Görüşmenin ağırlık noktasını ise anarşi oluşturdu. 

Ecevit - Demirel görüşmesinden önce ve sonra sızan haberlere göre, görüşmenin konularından birisiri de AP'nin MHP' den, CHP'nin sahte soldan elini çekmesi oldu. 
Bu ise anarşi mihrakları- nın tepkisine yol açtı. 

İLK TEPKİ 
TÜRKEŞ'TEN 

AP-CHP işbirliğinin 
MHP'yi dışlaması üzerine, Türkeş alelacele bir basın toplantısı düzenle- di. Ecevit-Demirel görüşmesi henüz sona ermediği, görüşme sonuçları belli olmadığı halde Türkeş, AP-CHP işbirliğine çattı. Türkeş, CHP'nin koalisyon şeklinde bile olsa iktidarın bir ucun- dan tutmasının komünist tırmanışı getireceğini iddia etti. 

TKP'NİN TEPKİSİ 

Komutanların mektubunun açıklanmasından sonra, sistemli bir şekilde AP-CHP işbirliğini dinamitlemeye çalışan TKP ise geçtiğimiz günlerde yayınlarının büyük bir kısmını bu konuya ayırdı. 

TKP'nin Sesi radyosu- nun 7 Ocak tarihli yayınında açıklanan TKP 
Merkez Komitesi imzalı 


yorumda şu görüşlere yer verildi: 

“Silahlı Kuvvetler, Parlamentodaki politik 


partilere ve Anayasal kuruluşlara yönelik bir ültimatom verdiler. Bununla ilk adımda emperyalist çevrelerini ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin istediği, AP-CHP işbirliğini dayatıyorlar.... CHP yönetimi bugün generallerin dayatmasına boyun eğiyor." 

Politika gazetesi ise görüşmeyi daha ilk anda "Anayasa değişikliği ele ai diye değerlendir- 

i. 
SAMSUN AP VE CHP 
İL BAŞKANLARI 


CHP Samsun İl Başkanı Mete Berk, AP-CHP koalisyonuna evet derken, AP Íl Başkanı Hasan Gürsel ise, çekimser kaldı. 

CHP İl Başkanı Mete 
Berk, THA muhabirinin sorusunu şöyle cevapladı: 

"“Köâlisyon konusunda şahsi fikrim, Sayın Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in fikirleri doğrultusundadır. Görüşüm Türk demokrasisi- nin yaşaması için her çareye başvurulmasıdır. 
Bu şekillerden şu anda gözle görünür gibi olanı da koalisyordur. Adalet Pertisinin de particilik yapmayıp Türkiye" 
nin şartlarını gözönünde bulundurarak koalisyona evet demesi gerekmektedir. Afganistan, İran olayları Türkiye'yi Batı nezdinde gündeme getirmişken bunu en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Yapılacak bir koalisyon sonucu ise, iç ve dış politikada taviz verilmeden birleşilebilir. 
Türkiye böylece içerideki anarşi meselesine de ortak bir çözüm getirmiş olur. Kısacası Türkiye'nin içinde bulunduğumuz günlerde çok kuvvetli olması zorunludur. 
Bu da bir koalisyon ile.olabilir kanısındavım "" 

APIL BAŞKANI 


Adalet Partisi İl Başkanı Hasan Gürsel ise, koalisyon konusunda yöneltilen soruyu "Ben şu ortamda şahsi görüşümü söyleyemem. Ancak Sayın Genel Başkanımız Süleyman Demirel görüşlerini açıklamaktadır. Bizim görüşlerimiz de aynı doğrultudadır" şeklinde cevap verdi 


DİYARBAKIR 
CHP İT. BA ŞKANI 


Öte yandan CHP 
Diyarbakır İl Başkanı 
Hasan Değer, THA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Ülkenin içinde bulunduğu bunalımdan ancak, parlamentoda çoğunluğu (sağlayabilecek bir iktidar kurtarabilecektir. Erken seçim ülkeye yarar yerine zarar getirir. Ülkede sen ve ben kavgası bitmeli, rejimin selamete çıkması için herkes elela vermelidir "" 

ERBAKAN'IN BASIN 
TOPLANTISI 

Öte yandan dün Millet Meclisinde bir basın toplantısı düzenleyen MSP 

- Genel Başkanı Necmettin Erbakan, son gelişmeleri ve hükümetin iki aylık faaliyetini değerlendirdi. 

Erbakan, AP - CHP işbirliği konusunda: "AP 


İSVEÇ HOLLANDA | İSVİÇRE Yurtiçi Yurtdışı Gürgün, aylik 450 TL 3aylık 675 TL Duvgrand S/A, | Bildstr.53, | Ch.desCotesl f f Gaylık 900TL 6 aylik 1350 TL Tar 17236 Utrecht 1020 Renens 1 yıllık 1800TL yıllık 2700TL Sundbyberg, Tel: Tel: Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre Tel: 08/296 628| 31 4761 342172 uçak postası ücreti eklenir. 


ve CHP diyalog veya koa: lisyon kuracaklarına, birleşip tek bir parti olsunlar daha iyi olur. Altı senelik deneme devresi bir 


yıla iner. Millet horoz döğüşünden kurtulur" 
dedi. 


Erbakan toplantı sırasında her şeyerağmen hükümeti desteklemeye devam edeceklerini belirterek "Demirel yapacağını yapmakla mükelleftir. 
Hedef şaşırtmaya hakkı yoktur"' dedi. 

Erbakan açıklamaları sırasında, kuvvet komutanlarının mektubunu muhtıra olarak değerlendirdi ve "'muhtıranın" Demirel'e verildiğini ileri 


sürdü. 

MİLLİ GÜVENLİK 

KURULU 

Milli Güvenlik Kurulunun çalışmalarına da değinen Erbakan, Kurulunun bütün milletin meselelerini görüstüğ'nü. bu nedenle (o Parlamentoda grubu bulunan vucun siyasi parti liderlerinin kurula katılması gerektiğini belirtti. 


FEYZİOĞLU 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, "AP ile CHP arasında memleketin hayati konuları üzerinde bir diyaloğun başlatılmış olmasını ve bunun devam edeceğinin bildirilmesini CGP sevinçle karşılamıştır''" de- 


di. 

AP-CHP diyaloğu konusunda, CGP'nin görüşlerini açıklayan Genel Başkan Feyzioğlu, 73 ve 
77 seçimlerinden sonra 
AP-CHP diyaloğu kurulması gerektiğini, çeşitli çevrelerden yersiz tepkilere rağmen ısrarla öne sürdüklerini, iki partinin nihayet diyalog zorunluluğunu kavramalarının ülke için hayırlı bir gelişim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 

"Bütün ( partilerdeki sağduyu sahipleri, demokrasiye ve milli bütünlüğe bağlı vatanseverler, partizan çalışmaları azal tıp, anarşiyi ve ekonomik 

* bunalımı yenmek içın g0- nüllerini ve gürlerini birlestirmeye mecburdurlar. 


TİKP... 


(Baştarafı 1. sayfada) önerge üzerine üç mesaj yayınlanması İl Kongre kararı olarak kabul edil- 


1, 

İl yöneticilerinin seçilmesinden sonra kendilerini tebrik eden TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında TİKP'nin  siyasetlerinin sınandığını ve doğrulandığını söyleyen Perinçek, TİKP'nin, 20. yüzyılın son yirmi yılına büyük bir devrimci birikimle giren Türkiye'de milleti birleştirme ve sosyal-emperyalist saldırıya karşı seferber etme yeteneğine sahip tek parti olduğunu belirtti. 

Birinci olarak Başbakan Süleyman Demirel'e gönderilmesi kararlaştırılan mesajda, "Afganistan'ın işgalini kınamanızı ve  sosyal-emperyalizme karşı yurdunu savunan Afganlıların yanında yer almanızı yürekten destekliyoruz"' denildi. 

Gönderilen ikinci mesajda, AP, CHP, MSP, 
CGP, TBP ve SDP İstanbul il örgütleri "Dost ve kardeş Afgan halkının Rus işgalcilerine karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemede ve güzel yurdumuza yönelen Rus tehdidini birlikte omuzlamada ortak mücade'e- ye"' çağırıldı. 

Kongrenin kararıyla, 
Adalet Partisi Şişli İlçe Yürütme, Kurulu ve İstanbul İl Genel Meclisi üyesi Necdet Balcıoğlu'nun öldürülmesinden duyulan üzüntü dile getirilerek başsağlığı dileniyor ve "Terörün ve anarşinin yaratıcıları Rusya ve MHP'ye karşı birleşilmesini temenni ediy oruz' deniyor 


Ayrıca alınan bir 
Kongre . kararıyla, Devlet Memurları Kanunu- nun memurların siyasi partilere üye olmasını ve memur derneklerinin siyasi partileri desteklemesini yasaklaması ` üzerinde durularak, "Ülkemizin milli birlik için: özgürlüklere en fazla ihti- 


yaç duyduğu bir dönem-- 


Denizcier... 


şiye karşı ulusal bilincin seferber edilmesini istedi. 
Petrol-İş Sendikasının Başkanlar Kurulu toplantasından sonra yapılan açıklamada ise egemen sı- 


nıfların faşizm” ¿mek istedikleri.. ` öne sürüldü. 

DENİZCİER 


Tek Gıda-İş Sendikasının 3 gün süren Genel Yönetim kurulu toplantısından sonra Genel Başkan ve Türk-İş Genel Başkanı Denizcier enflasyonun ağırlığını işçi sınıfının sırtından kaldırılması gerektiğini vurguladı ve bir takım siyasi partilerin sağ ve sol anarşi gruplarını himaye etmekten vazgeçmesini istedi. Denizcier şöyle dedi. 

Anarşik olayların temelinde, bir takım dış tahriklerin yattığı şimdi iyice anlaşılmıştır. Ülkemizi Afganistan örneği bir işgale götürmek isteyen vatan hainlerini "Özgürlük"' ve "'Demokrasi"' gibi kirli ağızlarına asla yakışmayan kutsal kavramları istismar etmektedirler. Oysa, emperyalizme karşı tarihin ilk uiusal zaferini büyük Atatürk'ün önderliğinde kazanmış ve mazlum Asya' 
nın ilk istiklal kalesi olmuş bu ülkede, şimdi 
“Rus tanklarının gölgesinde vatan ihaneti özgürlüğü" diye bir özgürlük olmamalıdır. 


İşsizlik sigortası kurui- . 


masının gerekli olduğunu da vurgulayan Denizcier 'Tekel'de devam eden direnişte ileri sürülen sorunların gerçek olmadığını öne sürerek, "Bir gün demokratik sendikacılığa inanan Tek Gıda-İş üyesi büyük işçi çoğunluğu eli silahlı militanlara dur diyebilir" dedi. 


DURUKAN'IN 
KONUŞMASI 


Türk Harb-İş Sendikasının Ankara'da toplanan 
4. Genel Kurulunda konuşan Kenan Durukan, uluslararası blokların bunalımından çikış yolu konusunda Türkiye'nin önüne bir fatura koyduklarını, bu faturayı öder” ken çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

Bunalımaan çıkışın ulusal bilincin harekete ge- 


ABCNE ÜCRETLERİ 


çirilmesi ve Atatürkçü yolun tutulması ile mümkün olabileceğini söyleyen Durukan Ulusal felaket haline gelen terörün üstüne ulusça tüm gerçek demokratik kuruluşların asgari müştereklerde birleşerek varması kaçınılmaz bir görev olmuştur" dedi. 


PETROL-İŞ 


Öte yandan, bir süre- den beri TKP'nin etkinlik alanı içine giren Petrol-İş Sendikasının Başkanlar Kurulu sonra yapılan açıklamada egemen çevrelerin yeni baskı tasarıları ile emekçilerin mücadelesini önlemeye çalıştığı kaydedilerek bunun faşizme geçişin yolu olduğu öne sürüldü. 


Aynca sendikalar arası güç ve eylem birliğine hız verilmesi istendi. 


toplantısından ` 


bu anti-demokratik kaldırılmalıdır" 


de yasak denildi. 

Kongrenin : unda yapılan şenlikte Ali Ek ber Çiçek, Daimi ~ Nedret halk türküleri okudular, Bayburt, Elazığ ve 
Van halk oyunları ekiplerinin gösterilerinden sonra Aydınlık Korosu, Tersane Korosu ve Halk Müziği Topluluğu dinletiler sundular. 

Seçim O sonuçlarında yeni Yönetim Kurulu şöyle belirlendi: M.Halim Spatar, Daşar Karadağ, Hasan Bayık, Hüseyin Karanlık, Turan Özlü, Necmi Demir, Şahin Çömez. Cüneyt Akaln, Ahmet Cengizhan 
Güngör ve Dilek Yilmaz da yedek üyeliklere getirildiler. G, 

Denetim Kurulu üyeliklerine de Alpay Tuğlu, Şinasi Yıldırım, Ali Rıza Büyükbaş ile Kasım Koçak seçildiler D 

T ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Ankara İl Kotfigresi dün Ankara'da toplandı. İstiklal Marşı okunmasından sonra Atatürk ve devrim şehitleri için yapılın saygı duru. 
şundan sonra başlaya Kongrede konuşan Ankara İl Başkanı Ferit İlsever "Kongremiz ülkemi- 


zin içinde bulunduğu çok güç şartlar altında toplanıyor" diyerek, 


Kongrenin başarıl: geçmesini diledi. 

Saat" 10.00'da Dilşat 
Düğün Salonunda toplanan Kongrenin Divan Başkanlığına, Aydınlık Gazetesi Muhabiri Nuri ÇolaRöğiu, Divan Başkan yardımcılıklarına ise Leyla Yurdakul ve Avukat Hüseyin Gökçearslan seçildiler. 

Ankara İl Başkanı Ferit İlsever'in açılış konuşmasından sonra Kongre gündemine geçildi. 
Merkez Komitesi ile İl Yönetim Kurulu raporlarının tartışılmasına başlandı 

VİKP İZMİR İL 
YÖNETİMİ SEÇİLDİ 
T ÜRKİYE içi Köylü Partisi İzmir İl örgütü 1. Olağan Kongresinde" Rusya ya karşı direnen bütün güçlerle birleşeceğiz" denildi. 

Kongrenin oy birliği ile aldığı kararda ayrıca Afganistan'ın işgali protesto “edildi. kardeş Afgan halkının yanında o- 


lunduğu kaydedilerek şöyle denildi, 
“Mücadelemiz ortak- 


tır. Partimiz, Rus sosyal emperyalistlerine karşı kararlı olarak mücadele edecektir. 

“Rusya'ya karşı direnen bütün güçlerle birleşeceğiz. Yurdumuzun ve halkımızın geleceği bu mücadeleye bağlıdır. Hükümetin, Rusya'ya “karşı direnen Afgan halkına diğer ülkelerle beraber her türlü yardımı yapmasını talep ediyoruz." 


VIKP Izmır U Örgütü 
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler belli oldu. 
Yönetim Kurulu şu isim lerden oluşuyor: Oktay Kutlu; Hüsnü Ovacık, Erdinç Ertem, İsmail Zurna, Levent Cedizoğlu, Fevzi ` Polat, Ali Türköz. “ 


Karakış ulaşımı aksattı 


OGU Karadeniz ve 
Marmara bölgesini etkisine alan yoğun kar yağışı ulaşımı büyük 


ölçüde aksattı. Rize, Gü- 


müşhane ve Artvin'in tüm köyleri ile irtibat ke- 


sildi, Soğuk hava dalgası- nın bölgeyi bir süre dâha etkisi altına alacağını belirten Meteoroloji yetkilileri kar yağışının da dört gün kadar süreceğini tah». 
min ettiklerini ifade etti. 


Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi Satınalma Komisyon Eaşkanlığı 


1> Hastanemizin bir yıllık ihtiyacı olan 25 
kalem kuru gıda maddeleri 23 Ocak 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te kapalı zarf usulü ile 


ihale yapılacaktır. 


2— Bu ihaleye ait idari ve Evsaf şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocamustafapaşa" da bulunan Hastanemiz Satın Alma Komisyonundan bedelsiz olarak temin edilebilir veye 


görülebilir, 


g= [İsteklilerin usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 23 Ocak 1980 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar yukarıda açıklanan adresteki Satın Alma Komisyonumuza makbuz mukabili vermeleri 


lazımdır. 


4— Teklif mektupları bu gün ve saatte ele geçecek şekilde posta ile de gönderilebilir. Ancak postada vuku bulacak gecikmeler nazarı iti- 


bare alınmaz. 


5— Hastanemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, veya dilediği firmadan 


almakta serbesttir. 
İlgililere duyurulur. 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun snt) 250 TLD 3.5.7 
sayfalar (Sütun sat! 300 TL 78. sayfalSöwr 'snt.) 400 TL O $. sayfa renkli (Sütün,snt) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun sat.) 100 TL 
Doğum, Evlenme, Ötüm (5 sütün sat.) 560 TL O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Basın: 10144 - 0048 


SPYUPEGE 


a 


Ülkücü 


komandoların bir zorbalığı daha 


Zorla tanıklık yaptırdıkları kişi Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesinde doğruyu söyledi 

©Tahık Ebubekir Aktaş, Divriği”de-Gökçe Camisini 


dinamitleyenleri tanımadığını, Ülkü Ocakları Başkanı Sabri Erdoğan'ın tehdidi ile suçlayıcı 


ifade verdiğini açıkladı 


ERZİNCAN (ÖZEL) 
10 i977 günü Divriği'de bir 
caminin dinamitlenmesi, halkın galeyana gelmesi üzerine çıkan, bir kişinin ölümü, birçok kişinin yaralanması ve birçok yerin tahrip edilmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili davada bir tanık, kendisine Divriği Ülkü Ocakları Başkanı tarafından zorla tanıklık yaptırıldığını Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesinde açıkladı. $ Başkan Albay Siyami Baydar, Duruşma Hakimi Mahir Esenülkü, Hakim üye Yüzbaşı Remzi Vural ve tutanak katibi sivil memur İsmail Tatlı'dan oluşan Mahkeme Heyeti önünde tanıklık yapan Ebubekir Aktaş, Divriği Camisini hombalavan sanıkları hiç görmediğini, daha önce #awikler #leyhine tanıklık yapması için Divriği Ülkü Ocakları Başkanı Sabri Erdoğan'ın kendisine baskı yaptığını söyledi. 


Eylül 


Ebubekir Aktaş Sıkıyönetim Mahke- 


mesi önünde şunları belirtti : 

“Olay tarihinde ben Gökçe Camisin- de namazda idim. Dışarıdan bir patlama sesi gelince dışarı çıktım. Büyük bir kalabalık vardı. Ban sanıkları caminin dışında görmedim. Kalabalıkla beraber çarşıya gittik. Jlkü Ocakları Başkanı Sabri Erdoğan sanıkların isimlerini bir kağıda yazdı bana verdi. Bunları dinamitin atıldığı yerden geçerken gördüm diye şahitlik edeceksin dedi ve bana bas- 


kı yaptı. Halbuki ben sanıkları cami ya nında civarında görmedim. Oradan geçerlerken de görmemiştim. Bana bask yaptığı için bu şekilde şahitlik yaptım." 

Tanık Ebubekir Aktaş daha sonra savcıya ve sorgu hakimliğine de aynı şekilde ifade vermesi için Sabri Erdoğan tarafından tehdit edildiğini bildirdi. 
Mahkeme, tanığın sanıkların yüzüne kar şı gerçeği söylemekten çekinebileceği görüşüyle salonu boşalttıktan sonra da Ebubekir biraz önce huzurda verdiği ifadesinin doğru olduğunu, evvelce Sabri Erdoğan'ın baskı ve tehdidi altında sanıkları gördüğü şeklinde ifade verdiğini tekrarladı. 

Aynı davada tanık olan İlyas Battal da Divriği Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla verdiği ifadesinde Gökçe Camisini dinamitleyenleri görmediğini söyledi. 

DİVRİĞİ OLAYLARI KAHRAMANMARAŞ'A 
HAZIRLIK OLAYLARINDANDI 

Ülkücü komandolar Gökçe Camisine dinamit atmış ve "Komünistler camiyi dinamitledi" diyerek halkı galeyana getirmişlerdi. Çıkan olaylarda bir kişi ölmüş, çok sayıda insan yaralanmış ve birçok işyeri ve bina tahriv edilmişti. Aynı tür olaylar daha sonra Sıvas" ta çıkarılmış ve sonunda Kahramanmaraş'ta MHP'nin istediği boyutta katliam meydana gelmisti. 


kurmasını teşvik edivor 
Pakistan ve 
Afganistan'da yaşayan 

14 milyonluk 
Patanlarda da güçlü bir 


görülüyor 


Afganistan ın işgalinden sonra bölgedeki azınlık 


milliyetler sorunu gündemde 


@ Rusya 
Afganistan'ın günevinde 
Pakistan ile 
İran'da yaşayan 
Belucılerin ayrı bir 


devlet 


ayrılık talebi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


ATILI kaynaklar, Afganistan işgalinden sonra 

Sovyetlerin Hint Okyanusuna inmek için planlar yaptığını bildiriyorlar. Moskova'nın amacının, İran-Pakistan sınırındaki ayrılıkçı hareketlerden yararlanarak "Bağımsız Belucistan'' yaratmak olduğu belirtiliyor. Rusya'nın yeni Afgan yönetimi aracılığıyla özellikle Pakistan'daki Beluc: ve Patan milliyetlerini kışkırtması, karıştırması bekleniyor. Nitekim Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül-Hak şöyle di- 


4(6900000000000000000000000000 0000000909 


in 
OSTO 


manlık, kad uzmanlar soruları cevaplıyor. 


no) « : seslendirecek. 


600000060000000000090000000009 


ler ve kurtarışlarla 


sına getiriyor. 


Oya El pe hazırladığı bu programda şiş- 
“hağtalıkları ve romatizma konusunda 


Önce yine bir söyleşi, sonra masal ve fıkralar daha sonra da çocuk masallarından uyarlanan çizgi filmler ekrana gelecek. 


Pfogramda, Burg Müller'in Nocturne adlı parçasını Howard Griffths (viola), İvan Jekov (piya- 


Avrupa kupalarından maç özetleri büyük bir ilgi ile izleniyor. Birbirinden güzel golbezeli maç özetleri pazartesi geceleri sporseverleri ekran ba- 


000000090000009000 40090 


RUM, 


Sürekli filmin 2. bölümünde yeni doktor Jill'in Mayk ile olan ilişkileri daha da gelişir. Bir hasta- nın ölümüyle morali bozulan Jill'i hastane personederler. Bu arada diğer doktorların da gönül maceraları karmasık bir sekilde sürmektedir 


li tese 


Ankara #elevizyonundan Oya Seymen'in sunduğu programda sanatçı Erkan Sürmen "lutam 


tutam, bedenli 


Bir kararda 
Değirmenin 


yar elinden 
Kalenin 


Pancar ezik değil mi” türküleri söylenecek 


i 


durmayalım, üstü 


Programda haftanımspor olayları ve dış kaynaklı spor 
À filmleri yeralıyor 


w06 


çiçek, 


yor.'Afganistan ve Pakistan Basra Körfezinin arka kapısıdır ve doğrudan Hint Okyanusuna açılır. Pakistan bir emniyet pimi gibidir.." 


PAKİSTAN’ DAKİ 
MİLLİYETLER 


Pakistan'ın yüzde 58'i Pencabidir. 
Bunun dışında Beluciler, Patanlar ve Hindular vardır. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Pakistan'daki azınlık milliyetler de bağımsız bir devlet kurma is teği gösteriyorlar. Bu arada birçok ay rılıkçı grup bu amaca ulaşmak için Rusya'dan olsun Batıdan olsun her tür lü yardımı almaya hazırdır 


BELUCİLER 


Bin kilometrelik kıyı boyunca ya 


şayan Belucilerde ayrı bir devlet kur ma isleğinin oldukça yüksek olduğu bildiriliyor. Beluciler, Pakistan'ın batısı, İran'ın doğusu ve Afganistan'ın güne yinde bulunuyorlar 

Beluci ayrılıkçı hareketleri uzun bir süredir İran ve Pakistan'daki 3 muly ona yakın Beluviyi birleştirecek “Buyuk Be lucistan”” hayaliyle yaşıyor. Bunlardan Belucistan Ulusal Kurtuluş C- phesi Belucistan'ın emperyalistlerce İvan ve Pakistan'a bölündüğünü belirtiyor ve başkentlerinin iki ülke sınırındaki 


Gwadar olduğunu açıklıyor Sovyetlerin desteğinde bir "bağım sız" Belucislan'ın kurulması halinde, Yeni Çarların Umman Denizine inmek burada askeri deniz üsleri kurması ve bu sayede Batının kullandığı petrolün büyük bir bölümünün taşındığı bu deniz yolunu kesmesi kesinlik kazanacak 


PATANLAR 


Patanların aydılıkçı hareketlerinin kökeninde, 14 milyonluk Patan milliyetinin neredeyse eşit bir şekilde ve aynı sınır bölgesinde Pakistan ile Alganistan arasında dağılmış olması yatmaktadır. Patan Hanedanı, yüz yıl kadar önce İngilizlerin Pakistan sınırını Hayber Geçidine kadar genişletmelerinden önce Birleşik Patan Krallığına hükmediyordu. Son zamanlarda ise, Sovyetler Birliği'nden destek alan Afgan yönetimi Afganistan'ın denetimin- de bir Patan devleti kurarak, Pakistan" ın bu bölgesini de ele geçirmek için çaba harcıyor. Bu çaba Afganistan'da iç savaşın çıkmasıyla şimdilik kesilmiş durumda. Ancak, Babrak Karmel'in, yönetimini Rusya'nın desteğiyle güçlendirmesi ve direniş hareketini ezmesi halinde bu yönde yeniden çaba göslermesi bekleniyor. Buna rağmen, Patanların çoğunluğunun bugüne kadar Müslüman gerillaları desteklediği de bir gerçek 


HİNDİSTAN FAKTÖRÜ 


Öte yandan, Pakistan'a sınır komşusu olan Hindistan'da seçimleri geçmiş- te Sovyetlere yakın bir siyaset izleyen Gandi'nin kazanması bölgedeki durumu daha da karıştırdı. Pakistan'ın, Sov yel tehdidine karşı askeri bakımdan güçlendirilmesinin eskiden beri Pakistan'la çeşitli çatışmalara giren Hindislan yönetimini rahatsız edeceği tahmin ediliyor. Bu durumda, Hindistan ın bölgede olumsuz bir rol oynaması ve Rusya'nın Beluci meselesini körükleyerek Basra Körfezine inmesine hizmet eden bir siyaset izlemesi ihtimal dışı değil, 

Şüphesiz , Rusya'ya karşı ortak hareket etme konusundaki Çin ve ABD arasında varılan anlaşma ve bizzat bölge halkının Rusya'ya karşı dire nişi de olumlu gelişmelerdir. 
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korunması ve muhtemel bir Sovyet saldırısı karşısında direnmesi dünya barışı için büyük bir önem taşıyor. 
Bu durumda Ziya Ul-Hak'ın Pencabi milliyetinin hakimiyetindeki yönetiminin nasil bir tutum alacağı merakla bekleniyor. 
Devlet Başkanının, özerklik ve bölgesel yönetim konularında Beluci ve Patanlarla uzlaşmaya varmasının ulusal birliği güçlendireceğini belirtiyorlar. Aksi taktirde, bu ülkeye yapılacak askeri yardımın Ruslara değil de, Patan ve Beluci azınlıklara karşi kullanılması ediliyor. 


Ziya Ül-Hak ne yapacak? 


ÖLGEDEKİ son gelişmelerden sonra Pakistan'ın iç birliğinin 


Gözlemciler, o Pekistan 


tehlikesi olduğuna işaret 


Çin'le olan ilişkisine büyük bir ö- 


nem veren Ziya UlHak, Newsweek dergisine verdiği demeçte, "kendilerine güvendiklerini" belirtiyor. 


ikça 


DOĞAN 
YURDAKUL 


Korkunun ecele faydası yok 


Afganistan işgalini kerhen kınayanların yeni sloganlarından biri: 

— Detantlar ölmez! 

Yıllardır yumuşama masallarıyla dünya halkı larının önünü karartıp Rusya'nın yolunu aç m£? 
için çaba gösterenler büyük telaş içindeler. 

Ne zamandır oynadıkları barış ve yumuşama oyununun artık sona erdiğini görmek, onları öfkeyle karışık bir panikle bağırtıyor: 

— Detantlar ölmez! 

— Neden ölmez? 

— Ölürse Sovyetler Birliği rahat rahat yürüyemez de ondan. 

— Ne zaman ölür? 

— Ancak Sovyetler öldürünce ölür. O zamana kadar bu masalla avunmaya devam edin. Hele Sovyetler bütün amaçlarına bir varsın. O zaman gerekirse hep birlikte öldürürüz detantı. 

— Yani yumuşama, barış diye oyalayıp yurdumuzun karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı uyuyalım. Rusya'nın saldırı tehdidine karşı yurt savunmamızı, milli savunmamızı, silahlanmamızı güçlendirmeyelim. 

— Aman sakın ha! Ağzından yel alsın. Silah, milah laflarını duymamış olayım. 

— Neden? 

— Silah yapma kreş yap! Aşk yap! Birşeyler yap işte. Silah yapma da ne yaparsan yap. lele öyle yurt savunması gibi lafları hiç ağzına alma. 

— Ama niye? 

— Tehlikeyi artırırsın. Ülkeyi savaş tehlikesi- ne sokarsın. Sovyetleri kışkırtırsın. Otur otarduğun yerde, sesini çıkarma. Sesini çıkarmazsan kimse bize dokunmaz. 

O zaman mevcut silahları da imha edelim. 

— Tabii tabii. 

— Hatta çocukların bayramlarda oyun oynadığı çatapataları, mantarları falan da denize dö- 


` kelim. 


— Tabii, tabii hepsini. 

— Örgü şişini, dikiş iğnesini, toplu iğne, çen gelli iğne. . . N 

— Hepsini dedik ya. 

— İyi ama, bir şey sormak istiyorum. Acaba Afganistan Rusya'ya karşı çok fazla silahlandı, ülkesine nükleer silahlar doldurdu, yurt savunmasını iyice güçlendirdi de ondan mı işgale uğradı? 

— Bilmem şey... Ondan değil tabii... Ora- nın şartları değişik. .. Yani feodalizm falan... 
Hem zaten Afganistan ile Sovyetler arasında 
1978 Yazında yapılmış anlaşma vardı. 


— Ne diyordu, o anlaşmada? Silahlanırsan, yumuşamaya aykırı davranırsan seni işgal e- 
“derim mi diyordu? 
— Hayır öyle değil. İki ülkeden biri dış tehlikeyle karşılaşırsa öteki ona yardım edecektir. 
— Yani bu anlaşmaya göre Afganistan da dileseydi Rusya'yı işgal edebilirdi. Ama Ruslar daha erken davrandı, öyle mi? 
—Tam öyle değil de onun gibi bir şey. 
— Öyleyse biz de Afganistan gibi bir anlaşma yapalım Ruslarla, tehlikeden kurtulmak için. 
— Tabii, sabahtan beri onu demek istiyorum. 
— Öyle bir anlaşma yapalım ki, Ecevit'in siyasal belgesinden bile daha fazla elimizi kolumuzu bağlasın. 

—Evet. 

-Teşekkür ederim. Başka sorum yok. 


Afganistan olayının Türkiye'de yarattığı gelişmeler 


Gazetelerde yorumcular Afganıstan'ın işgaliyle ilgili görüşlerini belirtmeye devam ederken, bu olaydan sonra Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerdeki gelişmeleri de değerlendiriyorlar. 

HÜRRİYET 
OKTAY EKŞİ: TURKİYE, SOVYETLER İÇİN "ÖNCELİKLE YOKEDİLMESİ ZORUNLU ÜLKELERDEN BİRİ" 

9 Ocak tarihli Hürriyet'te Oktay Ekşi, 
Afganistan ve İran'daki olayları ele aldıktan sonra Türkiye'ye dönüyor ve şunları yazıyor: 

“Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'ye gösterdikleri ilgi birdenbire artmıştır. Bütün bu ilgi ve temasların özü ve amacı 'Türkiye'yi kullanmak 'tır. 

"öyle ise Türkiye'ye düşen, kendi çıkarlarının doğrultusu dışında bir yöne itilmeye mecbur aklmamak yani 'kullanılmamak'tır. Bunun yolu "güçlü" olmaktır. 

"Güçlü olmanın da insanlık tarihi boyunca kanıtlanmış tek yolu, 'birlik' haline gelebilmektir. 

“Demek ki sadece Sayın Demirel'in söylediği 'içerideki yangın' değil, artık *çevremizdeki yangın' da bizi -özellikle iki büyük partinin liderini- bir araya gelmeye zorlamaktadır. Bugünün tarihi görevi ve zorunluluğu budur." 

Oktay Ekşi 11 Ocak tarihli yazısında şunları belirtiyor: 

“Yıllardan beri 'elham'la, 'selavat'la yaşatılmaya çalışılan 'detant' (Uluslararası İlişkilerde Yumuşama) komaya girmiş durumdadır. Hatta Jimmy Carter'in Washington'dan, Pravda'nın Moskova'dan estirdikleri havaya bakılırsa, Detant'ın yataktan kalkma umudu kalmamış gibidir. 

"Eğer kendimizi aldatmaya niyetli degilsek, kabul edilim ki, Türkiye gerçekten topun ağzında bir ülkedir. Nedeni bellidir: Türkiye, Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'e. inmesini ve Batı dünyasının petrol ve diğer hammadde ikmal yollarını kesmesini engelleyen bir dalgakırandır. O nedenle Sovyetler Birliği açısından Türkiye öncelikle bertaraf edilmesi zorunlu ülkelerden biridir.” 

Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasını ve Lord Carrington'ın ziyaretini bu nedene bağlayan Ekşi devamla şunları yazıyor: 

"Bu durumda Türkiye'nin yapmasi gereken nedir? 


"Belli ki Türkiye, İkinci dünya savaşı arafesinde ve o savaş boyunca takındığı rolü yani 'tarafsızlığı' bu defa sürdürebilme şansına pek fazla sahip değildir. Türkiye'nin bu defaki şansı, NATO dışındaki itilaflara burnunu sokmamak ve kimseyi tahrik etmemekten ibarettir. NATO'ya bulaşmış itilaflarda da Türkiye'nin tavrı 'müttefiklerinin Türkiye için yapması mümkün fedakarlıklarla orantılı' olmak zorundadır." 


Afganistan'ın Sovyetler virliği tarafından işgal edilmesine tepkiler sürerken, basında olayı kınamayanlara yöneltilen eleştirilerle kınayanlara yöneltilen suçlamalar da yeralıvor. 


HÜRRİYET 


BİR GÜNÜN HİKAYESİ; "BAĞIMSIZ BİR DEVLETİN İŞGALİNİ GÖRMEZLİKTEN GELMEK SOLCULUK ADINA AYIPLARIN EN BÜYÜĞÜDÜR" 

, 10 Ocak tarihli Hürriyet'in "Bir Günün Hikayesi" sütununda yeralan bir yazıda, 
4 Türkiye'nin, Amerika tarafından bir gün 
istila edileceğini durmadan tekrarlayanlar, bugün Sovyet çizmelerinin, Afganistan'ı çiğnemelerine ses çıkarmıyořlar. Sükut ikrardan gelircesine susarak onaylıyorlar. 
Bir bağımsız devletin işgalini görmezlikten gelenlerden biri de başyazırlıkta deneme süresini yeni dolduran bir yazar." denilerek Ali Gevgilili'nin Milliyet'in “Görünüm" sütununda yayınlanan ve "Ne İran ve hatta ne de Afganistan... Dünya siyaseti için şu anda sorunların belki de en ilginci, Hindistan'daki gelişmeler" diyen yazısına atıfta bulunuluyor ve şunlar belirtiliyor: 

"Elbette Bayan Gândi'nin de iktidara gelişi önemli bir olaydır ama, bir bağım n aereu işgalini böylesine görmezlik 

e solculuk adına ayıpların en büyüğüdür" MİLLİYET gi ei 

GÖRÜNÜM'DE ALİ GEVGİLİLİ 

NİHAYET AFGANİSTAN OLAYINA 

DEĞİNİYOR 

11 Ocak tarihli Milliyet'te Ali Gevgilili 
kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında nihayet Afganistan işgaline değinmek 20- runluluğunu duyuyor ve şunları yazıyor: 

È "Hangi ad ve gerekçeyle olursa olsun, bir toplumun bağrında, bir başka topluma ait çizmelerin -en dostça duygularla bile olsa- dolaşması onaylanılamaz. İşin bu yanı, sadece temel bir ahlak ya da davranış ilkesi olarak da görülmemelidir " 


işgal olayını böylece geçiştiren Gevgil li, daha sonra kendisini olayı kınamamakla eleştirenleri, "Yurdumuzun da, dünyanın da başına bir yığın dert açabilecek pek çok işe yeşil ışık yakmakla, "kısır döngülere takılmak"la, "kendini aldatmakla"' suçluyor. 

Bu tutumuyla Gevgilili, Afganistan işgali karşısında hangi safa meyyal -iduğu konusunda da bir fikir veriyor. 


POLİTİKA, MUMCU'NUN İŞGALİ KINAMASINDAN SON DERECE RAHATSIZ OLMUŞ y 

Sovyet yanlısı Politika gazetesi bir, yandan işgali övmeyi sürdürürken bir yandan da işgali kınayanlara laf, yetiştirmeye çalışıyor. Gazete, Cünburiyet'te Uğur Mumcu'nun işgali kınamasın- dan son derece rahatsız olmuş ki, 10 Ocak tarihli Politika'da Hüseyin Baş yarım sayfalık yazısında Mumcu'yu “eliştiriyor". 

“Bizi kaygılandıran pirincin içindeki beyaz taşlar" diyen Baş, uzun uzun Vi-. 
etnam'ın Komboçya'yı, Sovyetler'in Afganistan'ı işgalini sosyalizme uydurmaya çalıştıktan sonra Mumcu'yu, "İliklerine dek küçük burjuva ideolojisine bulanmış sorular yöneltmekle" ve "Yoz ve sahte milliyetçiliği savunmakla" suçluyor. 


DEMOKRAT İŞGALDEN.ÇOK, 

OLAYLA İLGİLİ HABERLERLE 

UĞRAŞIRKEN MURAT BELGE SOVYETLERİ KINIYOR 


Demokrat gazetesi ise Afganistan olayından çok bu olayla ilgili haberlerle uğraşmaya devam ediyor. Gazetenin 11 O- _ cak tarihli sayısında, "Afganistan'daki çatışmaları batı basını çarpıtıyor" başlığıyla yeralan yazıda, Sovyet işgalcilere karşı direnen güçler, "aşiret savaşçıları" olarak nitelendiriliyor . £ 

Demokrat'ta Afganistan'ın işgalinden bu yana rastlayabildiğimiz ilk ve tek net tutum ise Murat Belge'den geldi. 12 Ocak tarilili Demokrat'ta Belge şunları yazıyor: - 

“Sadece utanç duyduğumu söylemek istiyorum. Kendine sosyalist diyen bir ülkenin bunu yapması, ayrıca da kendine sosyalist diyen birtakım kişilerin bu yapılanları onavlaması ve hatta övmesi ve hatta coşkuyla övmesi karşısında duyduğum utancı belirtmek istiyorum. 

"Sosyalizm, araçlarından ayrılamaz. 
Ayrıldıvsa . artık sosvalizm değildir." 


